
      

   

Homilie bisschop Van den Hende 
‘Pausmis’ op het hoogfeest van Petrus en Paulus, H. Jacobus de Meerdere Kerk, Den Haag 
Zondag 29 juni 2025 
 
Handelingen 12, 1-11 
2 Timoteus 4, 6-8.17-18 
Matteüs 16, 13-19 
 
Broeders en zusters in Christus, 
 
1. Vandaag, 29 juni, is het precies een half jaar geleden dat wereldwijd in de verschillende 
bisdommen het Heilig Jaar is begonnen. Precies een half jaar geleden begon het Heilig Jaar, 
nadat paus Franciscus op Kerstmis de heilige deur van de basiliek van Sint Pieter had 
geopend. Op zondag 29 december ging wereldwijd in de verschillende bisdommen het 
Heilig Jaar van start. Ook in Rotterdam en de andere Nederlandse bisdommen was op 29 
december een speciale viering in de kathedralen om het Heilig Jaar te beginnen. Paus 
Franciscus gaf het Heilig Jaar een bijzonder thema, namelijk: pelgrims van hoop. 
 
2. Vandaag, 29 juni, zijn we precies een half jaar onderweg als pelgrims van hoop en we 
vieren het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus. We vieren dit hoogfeest in 
verbondenheid met paus Leo XIV, die als bisschop van Rome de opvolger is van de apostel 
Petrus en die als eerste herder van de universele Kerk de plaatsbekleder is van onze 
gekruisigde en verrezen Heer. Heel bijzonder mogen wij dit hoogfeest vandaag vieren met 
onze nieuwe apostolisch nuntius in ons midden, Zijne Excellentie Mgr Jean-Marie Speich, 
die in ons land de Heilige Stoel zal vertegenwoordigen. Zojuist overhandigde hij hier in de 
kerk de brief van kardinaal Parolin waarin hij ons bericht over de benoeming. 
 
3. Pelgrims van hoop, dat wil zeggen dat wij ten diepste samen onderweg zijn op de weg 
van het evangelie. Sterker nog, de persoon van Jezus Christus zélf, de Zoon van de levende 
God, is onze weg. Pelgrims van hoop, dat wil zeggen dat we steeds ons geloof en ons 
vertrouwen mogen stellen in Jezus, de gekruisigde en verrezen Heer. De heilige apostelen 
Petrus en Paulus zijn ons voorgegaan op die weg van het evangelie, de weg van de hoop die 
Christus is. 
 
4. In het evangelie van vandaag antwoordt Petrus op de heel directe vraag van Jezus ‘wie 
zegt gij dat Ik ben?’ Petrus zegt: ‘Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God’ (Matteüs 
16, 16). Zo heeft Petrus als eerste van ons allen het geloof beleden. En Jezus stelt Petrus 
aan om als eerste van de apostelen de Kerk voor te gaan in dat geloof en de Kerk te leiden. 
Jezus zegt: “Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen.” En uiteindelijk 
geeft onze Heer Jezus aan Petrus de opdracht: ‘weid mijn schapen’ (Johannes 21, 17). 
 
5. En inderdaad, na Jezus’ dood en verrijzenis en in kracht van de Heilige Geest is de 
apostel Petrus daadwerkelijk in staat om het evangelie te verkondigen en nieuwe leerlingen 
aan de Kerk toe te voegen door zijn getuigenis en zijn levensoffer in Rome. De apostel 
Petrus is vol hoop want de gekruisigde en verrezen Heer stelt hem niet teleur. Zo horen we 
in de eerste lezing uit het boek Handelingen dat de Heer zijn engel stuurt om Petrus uit de 
gevangenis te bevrijden omdat Petrus zijn zending nog niet had voltooid (Handelingen 12, 
11). 
 



2 
 
 

 

6. Ook de apostel Paulus is vol hoop wanneer hij als leraar het geloof in de gekruisigde en 
verrezen Heer uitlegt en verkondigt. Paulus getuigt in de tweede lezing van vandaag dat de 
Heer hem terzijde staat en kracht geeft om zijn ambt als prediker van het evangelie te 
vervullen zodat alle volken de blijde boodschap kunnen horen (2 Timoteüs 4, 17). 
 
7. Broeders en zusters, wat betekent de christelijke hoop van Petrus en Paulus? Het is 
niet een soort koppig optimisme, alsof het alleen maar gaat om je eigen kracht en karakter 
als mens. Christelijke hoop betekent dat Petrus en Paulus hun kracht en inspiratie ten 
diepste vinden in de persoon van Jezus, in zijn woorden en daden, in zijn kruisdood en 
overwinning. Het is Christus die aan Petrus vergeving schenkt wanneer hij de Heer heeft 
verloochend in het uur van zijn lijden. En het is Christus zelf die Paulus met zich verzoend 
en omvormt van vervolger tot verkondiger van het evangelie. 
 
8. Broeders en zusters, vandaag vieren wij samen de heilige eucharistie op het hoogfeest 
van Petrus en Paulus. We worden uitgenodigd om ook nu in de Kerk van onze dagen het 
voorbeeld en getuigenis van de apostelen voor ogen te houden en in ons leven waarachtige 
leerlingen van Christus te zijn in woord en daad. Leerlingen zijn van Christus, in 
verbondenheid met paus Leo die bij uitstek de opvolger van de apostelen is in onze tijd. 
 
9. In de eerste brief van de apostel Petrus staat de oproep: ‘Weest altijd bereid tot 
verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft’ (1 Petrus 3, 15). 
Vandaag, precies halverwege het Heilig Jaar, op het hoogfeest van Petrus en Paulus, 
worden wij uitgenodigd om eerlijk onszelf te vraag stellen: ben ik werkelijk met heel mijn 
hart een leerling van Christus? Staat de gekruisigde en verrezen Heer in het centrum van 
ons doen en laten? Houden wij ons hart gericht op Christus? Zijn we in staat om met de 
hoop die in ons leeft naar anderen toe te gaan en te getuigen van de liefde van Christus in 
woord en daad? 
 
10. Getuigen van de liefde van Christus in woord en daad is erg nodig in onze wereld waarin 
voortdurend zoveel oorlog en strijd heersen, waarin kwaad dikwijls sterker lijkt te zijn dan 
gerechtigheid en vrede. Het was paus Paulus VI die in deze geest zijn tijdgenoten opriep om 
als leerlingen van Christus te bouwen aan een beschaving van liefde. Ook onze nieuwe 
paus, paus Leo XIV, gaat ons voor op de weg van de liefde van Christus. Paus Leo getuigde 
bij zijn inauguratie: “Het ambt van Petrus onderscheidt zich juist door zelfopofferende 
liefde, omdat de Kerk van Rome voorgaat in de liefde en haar ware gezag de liefde van 
Christus is” (homilie 18 mei 2024). 
 
11. Broeders en zusters, laten we bidden dat wij op voorspraak van Petrus en Paulus en in 
zichtbare verbondenheid met paus Leo XIV steeds meer mogen groeien in geloof, hoop en 
liefde, en dat ook in onze tijd de Kerk het teken en instrument mag zijn van de innige 
vereniging met God en van de eenheid van heel de mensheid (cf. Lumen Gentium 1). 
Amen. 


