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Broeders en zusters, ik ben dankbaar dat ik vandaag met u op deze zondag mag vieren, op 
deze Savelbergdag. Het is belangrijk, wanneer we samenkomen om te bidden en om te 
zingen ter ere Gods, dat we ook lezen uit zijn Woord. Vandaag hoorden we in het evangelie 
van Matteüs een bekende passage. Jezus zegt tegen zijn leerlingen: jullie zijn het zout van 
de aarde. 
 
Als je hoge bloeddruk hebt, moet je juist steeds minder zout nemen. Brengt zout in de 
wereld dan niet de spanning omhoog? Zout is niet altijd positief. Maar als we de gladheid 
herinneren van de afgelopen weken, dan zorgt zout er juist voor dat het niet gevaarlijk 
wordt om onderweg te zijn, dat de wegen begaanbaar blijven en er geen ijzel ontstaat. Zout 
heeft dus altijd effect: negatief effect als je bloeddruk te hoog wordt, positief als je kunt 
voorkomen dat het gaat ijzelen en glad wordt. 
 
Zout heeft effect op ons leven, op ons doen en laten. Dat is wat Jezus ons wil voorhouden: 
dat zijn liefde wanneer we die ontvangen een goede en opbouwende uitwerking heeft in 
onze omgeving. Als we de liefde van God ontvangen, is dat belangrijk voor ons hart en 
leven. Onze wereld kent vaak zo weinig liefde, omdat mensen elkaar afwijzen of, nog erger, 
oorlog voeren en elkaar doden. 
 
Je hoeft de krant maar open te slaan en je beseft wat mensen elkaar allemaal aandoen. 
We zijn vaak heel slecht in het doorgeven van liefde en van barmhartigheid. Maar Jezus 
zegt dat wij, ondanks alle tegenwerking en misschien negatieve ervaringen, mogen zeggen: 
wij zijn het zout van de aarde, omdat we de liefde van God ontvangen en mogen 
verspreiden. 
 
Jezus noemt nog een tweede gelijkenis. Wij zijn ook het licht van de wereld. Niet omdat we 
zo geweldig zijn, maar omdat de liefde van God in ons de uitstraling kan geven die we als 
christenen nodig hebben. 
 
Wat kunnen in Jezus’ Naam liefdevolle woorden bemoedigen en mensen versterken. Wat 
kunnen woorden van vergeving in donkere tijden nieuw licht brengen. Wat kunnen de 
woorden van het evangelie ons eigen leven een nieuwe toekomst geven. 
 
Je kunt je soms opgesloten voelen of geen toekomst meer zien, of na misschien heel veel 
negatieve berichten bijna aan je stoel gekluisterd blijven. Maar Jezus zegt: Ik ben het licht 
der wereld, en jullie mogen het licht in de wereld zijn in mijn Naam. Open de deuren die 
door haat en kwaad gesloten zijn met jullie liefde. Breng in mijn Naam licht in een leven 
waar door haat en strijd alleen maar duisternis lijkt te bestaan. 
 
Als we kijken naar de eerste lezing van vandaag, uit de profeet Jesaja, dan horen we hoe je 
het zout van de wereld en het licht van de wereld kunt zijn. Je hoeft niet op het podium te 
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staan om te zeggen: hier ben ik, kom allen tot mij. Nee, want wij gaan juist samen naar de 
Heer, die het begin is van ons leven. Jesaja geeft de belangrijke boodschap aan zijn volk: 
deel je brood met degenen die hongerig zijn, neem mensen die dakloos zijn op. En zorg dat 
mensen die naakt zijn kleding krijgen. En keer je niet af van je medemens. 
 
Als wij in Jezus’ Naam zo leven, met aandacht voor elkaar, met oog voor de mensen in 
nood en ook concreet een daad van barmhartigheid kunnen stellen, dan is dat het zout in 
het leven van onze wereld. Dan is dat het licht in de duisternis die soms zo groot kan zijn. 
 
Het hoeft niet pas bij ons te beginnen in de zin van: vandaag horen wij het evangelie, laten 
we eens kijken hoe dat moet. Als wij het zout en licht moeten zijn, voelen we ons al gauw 
zo klein. Ik? Wij? Ja, jullie, zegt de Heer: mijn leerlingen op de eerste plaats, maar ook jullie 
allen die mijn woord horen en het bewaren. 
 
We denken vandaag op deze dag aan Mgr. Savelberg. Hij heeft als priester geleerd dat zijn 
leven in dienst mag staan van de Heer en zijn liefde. En dat hij door zijn daden voor de 
armen en de kleinen, voor de weduwen en de wezen werkelijk een licht in de duisternis 
kon zijn en het licht in hun leven. 
 
En dat heeft hij niet alleen gedaan. Hij heeft een hele groep om zich heen verzameld: een 
congregatie van zusters (1872) en een congregatie van broeders (1874) die op hun beurt, in 
de geest van Jezus, veel mensen licht en zout brachten door hun liefde, door hun 
aandacht, door hun geduld. 
 
En ook in dit huis dat naar hem is genoemd, dat speciaal is gebouwd voor mensen die in de 
loop van de jaren kwetsbaarder worden en die zorgen hebben over hun gezondheid, mogen 
mensen in de geest van de Heer gehoord worden en gezien. 
 
Maar dat niet alleen: als je ouder bent en kwetsbaar bent in je gezondheid, kun je ook je 
medemensen nog steeds bemoedigen en sterken. Jezus zet niet alleen Mgr. Savelberg aan 
het werk en zijn eerste leerlingen. Hij roept ook ons op om in Naam van de Heer zout en 
licht te zijn voor elkaar. 
 
En ik weet zeker: zoals u hier samen bent en samen bidt en probeert zo goed mogelijk met 
elkaar te leven in onderling dienstbetoon, en soms elkaar misschien ook wel verdraagt uit 
liefde, dat u in Jezus’ Naam een teken kunt zijn in deze wereld en een licht kunt zijn. 
 
Mogen wij de Heer danken dat Hij ons geroepen heeft om in zijn dienst te staan. En bidden 
wij dat zijn licht door ons heen zichtbaar mag worden voor anderen. En dat Hij, die de 
liefde aan ons geschonken heeft, ook ons als gelovigen tot instrumenten van zijn liefde kan 
maken. Amen. 


