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Onderzoek je roeping 
Doe dat samen met Vronesteyn

“Kom, volg Mij”, zegt Jezus in het evangelie volgens Marcus over de 
roeping van de eerste leerlingen (Marcus 1, 16-20). Jezus ziet hen en 
komt naderbij, terwijl ze bezig zijn met hun dagelijkse werk.

Het is niet altijd gemakkelijk de eigen roeping te onderscheiden. 
Zeker niet in onze geseculariseerde en drukke wereld. Vronesteyn 
wil daarom mannen helpen die nadenken over de vraag of God 
hen roept tot het ambt van priester of diaken ten dienste van de 
parochies in het bisdom Rotterdam. Dat kan in het Oriëntatiejaar 
‘Kom en zie’. En in de loop van de studie en vorming krijgt het 
onderzoeken van een roeping verder gestalte.

Neem contact op met rector Broeders van Vronesteyn:
070 3873804 • 06 27140117
w.broeders@bisdomrotterdam.nl
www.vronesteyn.nl

Steun Vronesteyn met een gift via IBAN NL29 INGB 0000 3656 73 
t.n.v. Centrum Vronesteyn. Of geef eenvoudig online op  
www.vronesteyn.nl

De Konferentie van in Nederland gevestigde  
Religieuzen (KNR) helpt als je een roeping  
tot het religieuze leven wil onderzoeken.
cpr@knr.nl • www.knr.nl/roeping
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Scan de QR en 
doe mee met  
‘Kom en zie’



Bouw mijn Kerk op

Dit jaar gedenkt de Kerk de 800e sterfdag van de 
H. Franciscus van Assisi (1181/2-1226), minderbroeder  
en diaken. Hij heeft in zijn leven de drievoudige zending van 
de Kerk waargemaakt. Hij leerde door te luisteren naar het 
evangelie en hij verkondigde het, hij vierde de liturgie met een 
diepe eerbied voor de eucharistie en diende door zijn liefde 
voor de armen, de zieken en de uitgestotenen.

Gemeenschap van geroepenen
Het is de zending die de Heer aan de Kerk heeft 
toevertrouwd. Tot op de dag van vandaag. Hij roept ons 
allen op om mee te werken aan de opbouw van zijn Kerk, 
die een gemeenschap van geroepenen is. Ga in op zijn 
uitnodiging, kom naar Hem toe en luister naar zijn stem. 
Laat je voeden en inspireren en laat zijn Geest toe in je hart. 
Dan zal jouw roeping zichtbaar worden en mag je ervaren 
wat jij in zijn Naam kunt doen in zijn Kerk.

Priesters en diakens
In het bijzonder denken wij aan de priesters en diakens  
die geroepen zijn om deze zending te dragen als herder  
en dienaar. God laat zijn Kerk niet los. Ook in onze tijd  
roept Hij mannen om in zijn Naam te onderrichten,  
de sacramenten te vieren en zich te schenken in  
de dienst van de naastenliefde.

Rector W.P.L. Broeders 

Vronesteyn

Hoogste, roemrijke God,
verlicht de duisternis van mijn hart

en geef mij het ware geloof,
de gegronde hoop

en de onverdeelde liefde,
het aanvoelen en de kennis, Heer,

om uw heilige en waarachtige opdracht
te kunnen uitvoeren. 

Amen.

Gebed van de H. Franciscus van Assisi (+ 1226)

“Bouw mijn Kerk op” verwijst naar het visioen van de heilige 
Franciscus. Tijdens het bidden in het vervallen kerkje van  
San Damiano (1205) hoorde hij bij het kruis een stem zeggen: 
“Franciscus, ga en herstel mijn huis.” Aanvankelijk dacht hij  
dat hij het kerkgebouw moest herstellen. Later begreep hij  
dat zijn roeping veel verder reikte.


