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‘Laurentius estafette’ in het jubileumjaar 
Informatie- en inspiratiemap voor parochies 
 
In 2026 viert het bisdom Rotterdam het 70-jarig jubileum (1956-2026). Het jubileumjaar 
staat in het teken van de missie van de Kerk. 
 
Die missie is een drievoudige opdracht: 

• vieren: liturgie en gebed 
• leren: catechese en geloofsgesprek 
• dienen: caritas en diaconie 

en daarbij zoveel mogelijk mensen betrekken en bereiken. 
 
Als patroonheilige van het bisdom kan de heilige diaken Laurentius ons daarbij inspireren. 
Daarom reist in het jubileumjaar een 3D-beeld van Laurentius door elk van de twee 
vicariaten van het bisdom. Deze informatiemap doet suggesties en geeft tips voor de 
ontvangst van het beeld in de parochie(kern). 
 
 
Inhoud: 
 

1. Artikelen en materiaal voor parochiebladen 
2. Video’s 
3. Voor kinderen en jongeren 
4. Voor pastorale teams 
5. Algemeen / missionair programma 
6. Gebed voor het jubileumjaar 
7. Laurentiuslied 
8. Kleurplaat en Zoek de verschillen 
9. Kruiswoordpuzzel 

 

 

mailto:pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl


2 
 
 

 

1. Artikelen en materiaal voor parochiebladen 
 
Zie voor deze artikelen achterin deze informatiemap (vanaf pagina 7). 
 

1. Laurentius en onze missie als gelovigen vandaag 
Artikel (430 woorden) 

2. Onderweg als volk van God: onze missie als parochie in het bisdom 
Artikel (483 woorden) 

3. De missie van de Kerk: persoonlijk, in de parochie en als bisdom 
(531 woorden) 

4. De missie van de Kerk: elkaar aanvullen en opbouwen 
(451 woorden) 

 
Actuele artikelen voor parochiebladen en parochiewebsites 
Volg de website bisdomrotterdam.nl en kijk op https://www.bisdomrotterdam.nl/jubileum-
2026 
 
Beeldbank: Foto’s voor parochiebladen en parochiewebsites 
https://www.bisdomrotterdam.nl/documenten-downloads/beeldbank-downloads 
 
 
2. Video’s over de missie van de Kerk 
 
Vier video’s met inspiratie voor het jubileumjaar van het bisdom (3 à 4 minuten) 

• Bisschop Van den Hende over de drievoudige zending van de Kerk: vieren, 
verkondigen, dienen 
https://youtu.be/22E8cmv0xHM 

• Nellie Plaizier over verkondigen en catechese. Nellie Plaizier is parochiecatecheet in 
de parochie HH. Maria en Jozef 
https://youtu.be/0PhjlwI2yNs 

• Diaken Melchior Kerklaan over dienen. Melchior Kerklaan is diaken in het 
parochiecluster Sint Ursula en O.L.V. van Sion 
https://youtu.be/vDSU9c_mHDg 

• Irene Koster over vieren en gebed. Irene koster is projectmedewerker Catechese en 
Missionaire Parochie in de HH. Clara en Franciscus federatie 
https://youtu.be/0bfAHDoMrBI 

• Playlist: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLm4vJlbQg8wH0_MD627iFHXi_0WzoeoGR 

 
Video over de Sociale leer van de Kerk (26 min) 
Sycamore-video nr. 18 https://vimeo.com/660438339 
Ga voor meer video’s naar www.rk-alphacentrum.nl/sycamore/sycamore-films 
 
Video de ‘making of’ van de Laurentiusbeeldjes (4 minuten) 
https://youtu.be/s6a52lbuCm4  
 
 
3. Voor kinderen en jongeren 
 
Strip (4 pagina’s, in negen talen): De laatste dagen van Laurentius 
https://www.bisdomrotterdam.nl/documenten-downloads/publicaties/strips 
 
Kleurplaat voor de Laurentius kleurwedstrijd 
In het jubileumjaar van het bisdom Rotterdam wordt voor kinderen een kleurwedstrijd 
gehouden. Meedoen kan in drie leeftijdsgroepen: 

https://youtu.be/0bfAHDoMrBI
https://vimeo.com/660438339
http://www.rk-alphacentrum.nl/sycamore/sycamore-films
https://youtu.be/s6a52lbuCm4
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• Peuters en kleuters t/m 5 jaar 
• Onderbouw basisschool 6 t/m 8 jaar 
• Bovenbouw basisschool 9 jaar en ouder 

De winnende kleurplaten worden gepubliceerd in Tussenbeide. 
De uiterste inzenddatum is 1 september. Kleurplaten insturen kan via 
pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl 
Downloaden en meer informatie: https://www.bisdomrotterdam.nl/activiteiten/jubileum-
2026-activiteiten/kleurwedstrijd-laurentius 
 
Zoek de 15 verschillen: De schatten van de Kerk 
Zie achterin deze informatiemap (vanaf pagina 10). 
 
 
4. Voor pastorale teams 
 
Paus Leo XIV over de heilige Laurentius 
Paus Leo XIV schrijft over de heilige diaken Laurentius in zijn exhortatie “Dilexi te” (“Ik heb 
u liefgehad”), nr. 38: 
 

Laurentius toonde zijn trouw aan Jezus Christus, door in zijn leven de dienst aan de 
armen en het martelaarschap te verenigen: de heilige Laurentius. Uit het verslag van 
Sint-Ambrosius leren we dat Laurentius, diaken in Rome tijdens het pontificaat van 
paus Sixtus II, door de Romeinse autoriteiten gedwongen werd om de schatten van de 
Kerk af te geven, “de volgende dag de armen meebracht. Toen hem werd gevraagd waar 
de beloofde schatten waren, wees hij naar de armen en zei: ‘Dit zijn de schatten van de 
Kerk’”. Bij het vertellen van deze episode vraagt Ambrosius zich af: “Welke schatten 
heeft Jezus die kostbaarder zijn dan die waarin hij zich graag laat zien?”. En, eraan 
herinnerend dat de dienaren van de Kerk nooit de zorg voor de armen mogen 
verwaarlozen en nog minder goederen mogen vergaren voor eigen gewin, zegt hij: “Deze 
taak moet worden vervuld met oprecht geloof en wijze vooruitziendheid. Als iemand er 
persoonlijk voordeel uit haalt, begaat hij zeker een misdaad, maar als hij de opbrengst 
onder de armen verdeelt, een gevangene vrijkoopt, verricht hij een daad van 
barmhartigheid.” 

 
PowerPoint: 70 jaar bisdom en onze missie als kerkgemeenschap 
Voor pastorale teams is een PowerPoint-presentatie gemaakt. Zij kunnen hiervan 
gebruikmaken bij een inhoudelijke bijeenkomst in het jubileumjaar. Ook de hierboven 
genoemde video’s kunnen hierbij gebruikt worden. De vier artikelen aan het eind van deze 
informatiemap kunnen ook van dienst zijn bij het voorbereiden en geven van de inleiding. 
 
Download de presentatie via https://www.bisdomrotterdam.nl/documenten-
downloads/xtra-documenten/diverse-downloads/presentatie-70-jaar-bisdom-en-onze-
missie  
 
 
5. Algemeen / missionair programma 
 
Het binnendragen van het Laurentiusbeeld en processie 
Bij aanvang van de dagen is het mooi het Laurentiusbeeld bij een weekendviering aan het 
begin van de viering binnen te dragen. Het beeld en de sokkel (dit voetstuk is tevens de 
verpakking van het beeld) kunnen apart van elkaar naar voren worden gedragen door twee 
personen en na de intocht kan het beeld op de sokkel worden geplaatst op een goed 
zichtbare plaats voor in de kerk. In de processie kunnen misdienaars, lectoren, kinderen, 
parochianen meelopen. Eventueel kan het Laurentiuslied gezongen worden (zie hieronder). 
 

mailto:pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl
https://www.bisdomrotterdam.nl/activiteiten/jubileum-2026-activiteiten/kleurwedstrijd-laurentius
https://www.bisdomrotterdam.nl/activiteiten/jubileum-2026-activiteiten/kleurwedstrijd-laurentius
https://www.bisdomrotterdam.nl/documenten-downloads/xtra-documenten/diverse-downloads/presentatie-70-jaar-bisdom-en-onze-missie
https://www.bisdomrotterdam.nl/documenten-downloads/xtra-documenten/diverse-downloads/presentatie-70-jaar-bisdom-en-onze-missie
https://www.bisdomrotterdam.nl/documenten-downloads/xtra-documenten/diverse-downloads/presentatie-70-jaar-bisdom-en-onze-missie


4 
 
 

 

Overdracht van het beeld aan de volgende parochie 
Het is mooi als de ene parochie het Laurentiusbeeld kan doorgeven aan de volgende 
parochie. Bijvoorbeeld kunnen parochianen van de ene parochie het beeld bij de volgende 
parochie aan het begin van een viering overhandigen of binnendragen. 
 
Gebedsmoment 
Er kan tijdens de dagen een extra gebedsmoment zijn in de kerk of een kapel. 

• Vesperviering heilige Laurentius. Getijdengebed Hymne 1378 + 1379 + 1619 + 1622 
• Tijd van Eucharistische aanbidding met gebeden, liederen en teksten 
• Votiefmis van Laurentius AM883 of Voor de verkondiging van het evangelie onder de 

volken AM1216 
• Kort extra gebedsmoment na de zondagsviering 

 
Handreikingen geloofsgesprek - Dobbelsteengesprekken 
Na vieringen kunnen mensen uitgenodigd worden voor een geloofsgesprek. 
Dit kan gaan over het eigen geloofsgetuigenis en diaconale inzet. 
Een vorm kan zijn zes vragen op papier te hebben en dan iemand een dobbelsteen te laten 
gooien. 

1. Wat vind je zelf mooi aan het geloof? 
2. Welk gedeelte uit het Evangelie heeft je vandaag geraakt? 
3. Waar haal jij kracht vandaan voor je geloof en je leven? 
4. Wat zou je van je geloof graag willen doorgeven aan anderen? 
5. Zijn er speciale intenties en wensen waarvoor we kunnen bidden? 
6. Wat spreekt je aan in het leven en geloofsgetuigenis van Laurentius? 

 
De ‘spelregels’ zijn eenvoudig: 

• Iemand gooit de dobbelsteen en leest de bijbehorende vraag voor 
• Kort moment stilte, zodat iedereen even kan nadenken 
• Om de beurt kan wie dat wil wat zeggen, niet al te lang 
• We luisteren naar elkaar, het is geen discussie 
• Even stilte, en daarna kan wie wil nog kort wat zeggen 
• Afsluiten met een gebed, bijvoorbeeld het Weesgegroet 

 
Diaconale activiteiten 
Is er voor deze dagen een speciale diaconale activiteit te organiseren? 

• Een parochiemaaltijd voor wie vaak alleen de maaltijd gebruikt. 
• Een dagdeel vastleggen om vanuit de parochie huisbezoeken te brengen, die samen 

op de pastorie (of ergens anders) gestart en afgesloten worden met gebed en 
uitwisseling. De uitwisseling niet zozeer over de bezochte personen maar meer over 
de eigen beleving. 

• Een bepaalde inzamelingsactie voor een project elders op de wereld of lokaal 
bijdragen aan een groter project van het bisdom. Hoe kan het geloof hier duidelijk 
een rol in spelen? 

 
Open kerk actie 
De kerk langere tijd openstellen en mensen op straat uitnodigen om een kaarsje te komen 
branden. In de kerk is een speciale plaats waar men de kaarsjes kan branden. Mogelijk staat 
daarbij een mandje met bijbelteksten waar men er één van kan meenemen. Binnen kan bij 
het beeld van de heilige diaken Laurentius iets verteld worden over hem. Er kan informatie 
worden gegeven over de kerk en activiteiten van de parochie. Een flyer kan uitnodigen voor 
deelname aan een aanbod van de parochie en bisdom (zondagsviering, Tour of Faith voor 
jongeren, Alpha, Sycamore et cetera). Overweeg of er muziek kan klinken op de achtergrond, 
of muziek kan worden verzorgd. Een ontvangstteam is nodig, kaarsjes, kaartjes en flyers. 
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6. Gebed voor het jubileumjaar 
 
V. Hemelse Vader, 
wij danken U voor alle mensen die in ons bisdom 
het geloof hebben voorgeleefd en doorgegeven. 
We danken U voor de gelovigen, de religieuzen,  
de diakens, priesters en bisschoppen. 
Heer, U weet wat zij allen hebben bijgedragen 
aan de Kerk en hoeveel wij van hen ontvangen hebben. 
 
A. Heer, leid onze inzet voor het Evangelie. 
 
V. Heer Jezus Christus,  
in het vieren van de eucharistie ontmoeten wij U. 
We leren van U het gebod te vervullen, elkaar lief te  
hebben zoals U ons heeft liefgehad. 
Help ons wat wij ontvangen op onze beurt  
voor te leven en door te geven, in woord en daad. 
Laat ons groeien in ons geloof en openstaan voor uw wil, 
om te dienen en te zaaien. 
 
A. Heer, leid onze inzet voor het Evangelie. 
 
V. Heilige Geest, 
open onze harten voor uw gaven, zodat wij als gedoopten  
samen op weg gaan om van Christus te getuigen. 
Maak ons gevoelig voor de roepstem van Jezus. 
Geef roepingen tot het huwelijk en het religieuze leven 
en geef nieuwe diakens en priesters voor ons bisdom. 
Zoals U Laurentius een vreugde gaf, sterker dan het vuur, 
laat ook ons hoopvol de toekomst in gaan  
met de bereidheid uw ingevingen te volgen, die ons vernieuwen.  
 
Heilige Drie-ene God, 
aan U vertrouwen wij de wereld, de Kerk en ons bisdom toe. 
 
A. Heer, leid onze inzet voor het Evangelie. 
 
 
 

(Imprimatur: Rotterdam, 2 februari 2026, + J. van den Hende)  
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7. Laurentiuslied 
Melodie: Lam Gods, dat zo onschuldig 
© Bisdom Rotterdam 
 
Laurentius diaken, 
u brengt Gods woord ter sprake 
door daden van geloof. 
Uw liefde voor de armen 
verkondigt Gods erbarmen 
van hoop en toekomst in de dood. 
 
Laurentius diaken, 
dat wij ons laten raken  
door onrecht, pijn en nood. 
Het voorbeeld van uw leven 
in geestkracht prijsgegeven 
getuigt van liefde totterdood. 
 
Laurentius diaken, 
dat God ook ons mag maken 
tot dragers van zijn Woord. 
Leer ons Gods liefde delen 
zoals u deed met velen, 
uw dienend werk brengt vruchten voort. 
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Artikel voor parochiebladen (1) 
 
Laurentius en onze missie als gelovigen vandaag 
 
Door: Bisdom Rotterdam 
 
Als patroonheilige van het bisdom kan de heilige diaken Laurentius ons inspireren bij onze 
missie als Kerk: vieren, leren, dienen. 
 
De heilige diaken Laurentius (225-258) is patroonheilige van het bisdom Rotterdam. Hij 
werd geboren in Spanje en kwam als migrant naar Rome, waar hij onder paus Sixtus II 
werkte als diaken. 
 
In het Nieuwe Testament wordt al geschreven over de aanstelling van diakens. De 
apostelen legden hun na gebed de handen op voor de dienst van de ondersteuning 
(Handelingen 6, 1-6). Letterlijk staat er in het Grieks ‘de dienst van de tafels’. Dat betreft de 
tafels van de armen en de kleinen en het verdelen van de goederen naar ieders behoefte 
(Handelingen 2, 42-46; Handelingen 4, 32-35). 
 
De diakens werden er specifiek voor aangesteld, maar diaconie was een 
verantwoordelijkheid voor de gehele gemeenschap. Ook was het takenpakket van de diaken 
breder dan de diaconie. In het boek Handelingen lezen we dat diakens preekten en ook 
doopten (Handelingen 6, 8; Handelingen 8, 5). 
 
De schatten van de Kerk 
In de iconografie wordt Laurentius vaak afgebeeld met een kelk en een geldbuidel. Hij dient 
aan de tafel van de Heer en beheert het geld. Laurentius ondervindt in de eucharistie wat 
de liefde van Christus betekent, en deelt deze liefde met de armen. 
 
Laurentius stierf de marteldood in 258 in Rome. Toen de bisschop van Rome in de 
catacomben de liturgie vierde, werd hij met enkele diakens overvallen en gearresteerd door 
soldaten van de keizer. Het verhaal zegt, dat toen bisschop Sixtus werd afgevoerd hij tegen 
Laurentius zei: “Zorg alsjeblieft voor de schatten van de Kerk en over drie dagen zul jij me 
volgen.” De soldaten hebben Laurentius laten leven om die schatten over te dragen. Maar 
Laurentius bracht de keizer uiteindelijk andere schatten dan verwacht. Want in plaats van 
geld verzamelt hij de armen en zegt: “Zie hier de schatten van de Kerk.” 
 
Getuigenis van liefde 
Daarna werd ook Laurentius gedood. Het martelaarschap, waar Laurentius van getuigt, is 
een martelaarschap, waarin je jezelf geeft, zoals Jezus zichzelf geeft. Het is een getuigenis 
van liefde in Christus’ Naam tot het uiterste toe. 
 
Elk jaar op 10 augustus viert de Kerk de feestdag van Laurentius. Het evangelie dat bij deze 
dag hoort, is Johannes 12, 24-26 over de graankorrel die in de aarde valt en sterft en zo 
vrucht voortbrengt. 
 
De heilige Laurentius herinnert er steeds opnieuw aan dat diaconie, geworteld in Christus, 
een levende opdracht moet blijven. We moeten bidden, verkondigen en liturgie vieren én 
we moeten zorgen voor een netwerk van liefde, dat mensen in aanraking brengt met de 
liefde van Christus. 
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Artikel voor parochiebladen (2) 
 
Onderweg als volk van God: onze missie als parochie in het bisdom 
 
Door: Bisdom Rotterdam 
 
Dit jaar bestaat het bisdom Rotterdam zeventig jaar (1956-2026). Als parochie zijn wij deel 
van het bisdom. Het jubileumjaar staat in het teken van de missie van de Kerk. Wat betekent 
dat voor ons als parochie? 
 
Het bisdom: de plaatselijke Kerk 
Het Tweede Vaticaans Concilie (1962–1965) heeft het begrip bisdom opnieuw en verdiepend 
doordacht. Een bisdom is een gedeelte van het wereldwijde volk van God, een volwaardig 
onderdeel van de ene, wereldwijde Kerk. Daarom spreekt de Kerk over het bisdom als de 
plaatselijke Kerk. 
 
Daarmee is in de katholieke visie niet de parochie of de parochiekern de plaatselijke Kerk, 
maar het bisdom. In die plaatselijke Kerk heeft de bisschop een onvervangbare plaats. Hij 
staat in de apostolische traditie als opvolger van de apostelen. Zo blijft de Kerk van 
vandaag verbonden met de Kerk van het eerste uur, toen Jezus zijn apostelen zond om het 
geloof te verspreiden, om het volk van God op te bouwen met hun inzet van verkondiging, 
heiliging en de liefdewerken. 
 
Volk van God onderweg 
Het Concilie koos bewust voor de term “volk van God”, een bijbels begrip. In het Oude 
Testament trekt het volk van God met Mozes door de woestijn. Ze zijn ze onderweg en 
vormen een eenheid, met vallen en opstaan. Dat beeld is ook van toepassing op de Kerk 
van nu. Het bisdom is een deel van dat volk van God dat onderweg is, pelgrimerend door de 
tijd. Het is een levende gemeenschap van gelovigen die samen hun weg gaan in geloof, 
hoop en liefde. 
 
De parochie: gemeenschap onderweg 
Binnen dat grotere geheel van het bisdom heeft de parochie een eigen, bijzondere plaats. 
Het woord parochie komt van het Griekse “parochia”, dat letterlijk doorgangshuis betekent: 
een huis voor mensen die onderweg zijn. Ook al organiseren parochies hun leven zorgvuldig 
en leggen zij plannen vast voor de komende jaren, in de kern blijft een parochie een 
gemeenschap die weet dat alles wat zij heeft tijdelijk is, net zoals ons eigen leven. Het 
Concilie omschrijft de parochie niet zomaar als een onderafdeling van het bisdom, maar als 
een gemeenschap van gelovigen. De parochie is de kleinste levende cel van het bisdom, 
waar geloof concreet wordt beleefd, gevierd en gedeeld. 
 
Een organisch geheel 
Parochies bouwen samen het bisdom op. Een bisdom is niet een organisatie die bestaat uit 
losse onderdelen, maar het bisdom groeit en leeft juist wanneer parochies in beweging 
komen: wanneer zij vieren, dienen en verkondigen. Wat in een parochie gebeurt, werkt door 
in het geheel van het bisdom. 
 
Die verbondenheid kun je het best omschrijven als een organisch geheel. Geen netwerk in 
technische zin, geen computernetwerk of formeel netwerk van borrels en recepties, maar 
een netwerk van mensen die vanuit hun geloof relaties aangaan en samen onderweg zijn. 
Zo zijn het bisdom en de parochie geen abstracte begrippen, maar levende werkelijkheden. 
Ze nodigen uit tot betrokkenheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen: samen onderweg als 
volk van God. 
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Artikel voor parochiebladen (3) 
 
De missie van de Kerk: persoonlijk, in de parochie en als bisdom 
 
Door: Bisdom Rotterdam 
 
Dit jaar bestaat het bisdom Rotterdam zeventig jaar (1956-2026). Als parochie zijn wij deel 
van het bisdom. Het jubileumjaar staat in het teken van de missie van de Kerk. Wat betekent 
dat voor ons als parochie en persoonlijk? 
 
De Kerk heeft een missie. Niet één enkele taak, maar een drievoudige zending die haar 
wezen raakt en richting geeft: vieren, leren, dienen. Zolang wij het Woord van God lezen en 
ernaar leven, zolang wij de sacramenten vieren, met de eucharistie als bron en hoogtepunt, 
en zolang wij vertrouwen op de Heilige Geest en elkaar dienen in geloof, zijn volgens het 
Tweede Vaticaans Concilie in het bisdom de wezenlijke elementen van Kerk-zijn aanwezig. 
 
Een drievoudige missie 
Wat geldt voor het bisdom, geldt evenzeer voor de parochie. Een parochie is niet een 
“plaatselijke afdeling”, maar een wezenlijk onderdeel van het lichaam van Christus, 
opgebouwd uit levende stenen. Vanuit Woord, het sacrament en de liefdewerken is ook de 
kleinste parochie volledig Kerk in verbondenheid met de bisschop en de Wereldkerk. 
 
Daarom heeft het weinig zin wanneer grote en kleine parochies met elkaar wedijveren. De 
enige gezonde wedijver is deze: komen we toe aan alle drie de taken? Zijn we een 
gemeenschap waar het woord van God gehoord wordt? Vieren we de sacramenten, waarin 
we door de Heer worden aangeraakt? Zijn we een gemeenschap waarin zijn liefde concreet 
wordt? Die drievoudige missie kan nooit worden opgesplitst of uitbesteed. We kunnen niet 
zeggen: de caritas doet een ander, of: het is voldoende als een ander bidt. 
 
Ieder persoonlijk en samen 
In alle geledingen van de Kerk - Wereldkerk, bisdom, parochie - moeten verkondiging, de 
sacramenten en de naastenliefde samen aanwezig zijn. Dat geldt ook voor ieder van ons 
persoonlijk. Door ons doopsel hebben wij deel aan deze missie. Dat nodigt uit tot 
persoonlijke vragen: hoe draag ik bij aan de verkondiging van de Naam van Jezus? Hoe is 
mijn leven verbonden met de sacramenten en mijn groei in geloof? En hoe maak ik de 
liefde van Christus zichtbaar in mijn eigen omgeving? 
 
Deze vragen kunnen op elk niveau gesteld worden: ieder persoonlijk, als parochie, als 
bisdom. Wat komt er terecht van ons getuigenis? Van het vieren van de sacramenten? Van 
onze inzet voor caritas? En wanneer we bijvoorbeeld veel liturgie zien maar weinig diaconie, 
of juist veel sociale inzet maar weinig geloofstaal en overdracht, juist dan is samenwerking 
essentieel. De uitvoering van de missie vraagt om een voortdurende wisselwerking tussen 
bisdom, parochies en gelovigen. Wanneer een parochie te klein of te kwetsbaar is om 
bijvoorbeeld de voorbereiding op de eerste communie te dragen, ligt samenwerking met 
een buurparochie voor de hand. En wisselwerking is er ook als je caritas met een aantal 
parochies samen op kunt pakken. 
 
Gemeenschap van geroepenen 
Roeping werd vroeger vaak gezien als iets van priesters of religieuzen. Maar in de kern 
delen wij allemaal één roeping: samen gestalte geven aan de Kerk in deze wereld. Binnen 
die gemeenschap van geroepenen heeft ieder zijn eigen taak, soms in catechese, soms in 
liturgie, en altijd ook in caritas en diaconie. Zo wordt de missie van de Kerk werkelijk 
drievoudig beleefd - in het bisdom, in de parochie en in het hart van iedere gelovige.  
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Artikel voor parochiebladen (4) 
 
De missie van de Kerk: elkaar aanvullen en opbouwen 
 
Door: Bisdom Rotterdam 
 
Dit jaar bestaat het bisdom Rotterdam zeventig jaar (1956-2026). Als parochie zijn wij deel 
van het bisdom. Het jubileumjaar staat in het teken van de missie van de Kerk. Wat betekent 
dat voor ons als parochie? 
 
Waar parochies vieren, dienen en verkondigen, daar wordt het geloof zichtbaar en tastbaar. 
Wat in een parochie gebeurt, werkt door in het geheel van het bisdom. Zo bouwen 
parochies samen, ieder op hun eigen plaats en manier, aan één levende Kerk. Die 
verbondenheid tussen parochies en bisdom laat zich het best omschrijven als een 
organisch geheel. Het is een netwerk van mensen die vanuit hun geloof relaties aangaan, 
verantwoordelijkheid nemen en samen onderweg zijn. 
 
Een levende Kerk 
De Bijbel reikt verschillende beelden aan om deze verbondenheid te verstaan. Het eerste 
beeld komt van de apostel Paulus, die de Kerk beschrijft als het lichaam van Christus (1 
Korintiërs 12). Dat lichaam bestaat uit vele ledematen, met Christus als het hoofd. Elk 
lichaamsdeel heeft zijn eigen functie en geen enkel deel kan zonder de ander. De hand kan 
niet tegen de voet zeggen: ik heb je niet nodig. Zo zijn ook alle gelovigen met elkaar 
verbonden: ieder vervult een eigen rol en draagt bij aan het geheel. 
 
Een tweede beeld vinden we in de eerste brief van Petrus (1 Petrus 2, 4-5). Daar wordt de 
Kerk voorgesteld als een bouwwerk van levende stenen, met Jezus Christus als fundament. 
Gelovigen worden uitgenodigd zich te laten invoegen in dat geestelijke bouwwerk. Dat 
vraagt betrokkenheid en inzet: samen de schouders eronder zetten, elkaar vasthouden en 
weten dat Christus zelf het dragende fundament is. 
 
Het derde beeld komt uit de woorden van Jezus in het Johannesevangelie (Johannes 15): 
“Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.” Alleen wie met Hem verbonden blijft, kan 
vrucht dragen. Door die verbondenheid met Christus zijn gelovigen ook met elkaar 
verbonden. 
 
Elkaar aanvullen en opbouwen 
Deze beelden zijn niet alleen beschrijvend, ze wijzen ook een weg. Ze nodigen uit tot 
wisselwerking: tussen de bisschop en zijn medewerkers, tussen parochiebesturen, 
caritasinstellingen en individuele gelovigen, en ook tussen generaties. 
 
Omdat de Kerk het lichaam van Christus is, hoeft niemand alles alleen te doen. De drie 
kernopdrachten in de missie van de Kerk - vieren, verkondigen en dienen - kunnen samen 
volbracht worden en samen worden gedragen. Als lichaam kun je het volledige aanbod 
realiseren. Daarom hoort ook het bewust beleven en onderhouden van de band met andere 
parochies erbij: oog hebben voor elkaar en voor de band met het bisdom als geheel. 
 
Het is een wisselwerking, waarbij je elkaar nodig hebt, kunt aanvullen en van dienst kunt 
zijn. Op die manier bouwen parochies samen aan een bisdom dat leeft, groeit en onderweg 
is als volk van God. 
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Zoek de 15 verschillen! 
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Thema: 
70 jaar Bisdom Rotterdam. De oplossing is de wapenspreuk van bisschop Hans van den 
Hende. 
 
Horizontaal 
4 Beroemde heilige uit Schiedam 5 Plek van bedevaartskerk Martelaren van Gorcum 
6 Straat waar de Rotterdamse kathedraal staat 7 Patroonheilige van Rotterdam 10 Hier was 
mgr. Van den Hende eerder bisschop 12 Tot dit bisdom behoorde Rotterdam tot 1955 
13 Tweede bisschop van Rotterdam (1970-1983) 14 Hier staat de enige basiliek van het 
bisdom Rotterdam 15 Eigenlijke voornaam van bisschop Philippe Bär 16 Heilige uit 
Noordwijk 
 
Verticaal 
1 Plebaan en KN-auteur 2 Prominente aanwezige bij 50-jarig bisdomsjubileum 2005 
 3 Priester- en diakenopleiding bisdom Rotterdam 6 Architect van Elandkerk en Marthakerk 
Den Haag 8 Orde waartoe bisschop Ad van Luyn behoort 9 Eerste bisschop van Rotterdam 
(1956-1970) 11 Plaats in provincie Utrecht die onder bisdom Rotterdam valt 
 
(Met dank aan: Katholiek Nieuwsblad) 



Oplossing Kruiswoordpuzzel 
 
Horizontaal 
4 Liduina 5 Brielle 6 Mathenesserlaan 7 Laurentius 10 Breda 12 Haarlem 13 Simonis 
14 Schiedam 15 Ronald 16 Jeroen 
 
Verticaal 
1 Hagen 2 Willem-Alexander 3 Vronesteyn 6 Molenaar 8 Salesianen 9 Jansen 11 Woerden 
 
Oplossingszin 
Sine timore serviamus illi 
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