
Bisdom Rotterdam 70 jaar- overweging in de eerste vespers 1 februari 2026   Huub Flohr 

Mgr Martinus Jansen 1956: Omnia in luce clarescunt (‘Alles schittert in het licht’ naar Laurentius uit de 
legenda aurea van Jacobus de Voragine 1296, zie ook: Lucas 2, 32) 

Mgr Ad Simonis 1970:  Ut cognoscant te (‘Dat zij U kennen’, Johannes 17, 3) 

Mgr Philippe Bär osb 1983: Christo et Ecclesiæ  (‘Voor Christus en de Kerk’, vgl. Efeziërs 5, 32 en 1 
Korintïers 12, 27) 

Mgr Ad van Luyn sdb 1994: Collabora Evangelio (‘ Draag uw deel in de inspanning voor het evangelie’, 2 
Timoteüs 1, 8) 

Mgr Hans van den Hende 2011: Sine timore serviamus illi (‘Dat wij Hem dienen zonder vrees’,  Lucas 1,74) 

Hoe kan Jezus als hogepriester meevoelen met onze zwakheden? Het feest van de 
opdracht van de Heer in de tempel geeft het antwoord. De brief aan de Hebreeën, 
zusters en broeders, verwoordt het zo: Gij hebt voor mij een lichaam bereid. Bedoeld is 
dat door de menswording van het Woord van God en door zijn dood aan het kruis de 
wereld met God is verzoend. God haalt ons terug uit de duisternis van de goddeloosheid 
door het licht van Christus niet te laten sterven in de dood. Met zijn wapenspreuk Omnia 
in luce clarescunt, alles straalt in het licht, heeft de eerste bisschop van ons bisdom, 
mgr. Jansen, niet alleen herinnerd aan wat de legende over Laurentius vertelt als hij 
wordt bedreigd met een nachtenlange foltering. In deze spreuk weerklinkt ook de 
belijdenis van de grijsaard Simeon, die in het kind dat aan God wordt opgedragen het 
licht voor de heidenen, het licht van de wereld herkent.  

Toch is het niet alleen het fysieke lichaam van Christus dat licht brengt in de duisternis 
van deze wereld. Hij blijft immers in het lichaam dat wij als kerk vormen verlossing 
verkondigend in deze wereld aanwezig. Christo et ecclesiae, Christus en de kerk zijn 
onafscheidelijk, benadrukt mgr. Bär in zijn wapenspreuk. In de kerk - ook de particuliere 
kerk die wij als bisdom Rotterdam zijn - blijft Christus zijn verlossende opdracht 
volbrengen. Ut cognoscant te, dat zij U kennen, aldus de wapenspreuk van mgr. Simonis. 
Het is deze verlossende kennis die ons terugbrengt bij de Vader die als bron van het licht 
in onze duisternis alleen ons het eeuwig leven schenkt. 

Dit evangelie verkondigen is onze opdracht ook in de tijd die voor ons ligt. En daarvoor is 
ieders inzet nodig . Collabora evangelio, houdt mgr. Van Luyn ons voor: Draag je deel in 
de inspanning voor het evangelie. Het licht verspreiden in een duistere wereld kun je niet 
alleen, maar doe je samen. Maar net als Laurentius, die het licht van Christus in zijn hart 
draagt en daarom niet bang is voor de duisternis die dreigt, mogen wij Hem zonder vrees 
dienen, aldus onze huidige bisschop, mgr. Van den Hende. Sine timore serviamus illi. 
Want liefde laat geen ruimte voor vrees zegt de Schrift. Die onverschrokken liefdesdienst 
aan het licht dat Christus is, blijft als gezamenlijke opdracht aan de kerk van Rotterdam 
gegeven. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_(evangelist)

