
Parochies zijn uitgenodigd om dit 
jubileumjaar op eigen wijze mee te 
vieren. Een bijzonder initiatief is de 
Laurentius estafette: een rondreis 
van een beeld van de heilige diaken 
Laurentius langs de parochies van het 
bisdom. We reizen een stukje mee. 

“Vader in de hemel, wij danken U voor de 
heiligen die ons zijn voorgegaan op de weg 
van uw Zoon. Zegen deze beelden, dat ook 
wij geraakt worden door de roeping die 
U aan uw Kerk gegeven heeft, en dat die 
roeping in ons persoonlijk leven mag uit-
werken. Dat we herkenbaar zijn als chris-
tenen, als leerlingen van de Heer in het 
voetspoor van Laurentius.” De bisschop 
slaat een kruisteken over de twee brons-
kleurige beelden van diaken Laurentius. 
Hiermee  zegent de bisschop op 1 februari, 
tijdens een feestelijke viering in de kathe-
draal in Rotterdam, twee identieke beel-
den van de heilige diaken. De zegening 
markeert niet alleen de opening van het ju-
bileumjaar, maar ook de start van de Lau-
rentius estafette. De twee beelden reizen 
door het bisdom. Een beeld in het vicariaat 

den Haag. Het andere in het vicariaat Rot-
terdam. De estafette is een zichtbaar teken 
van verbondenheid en wil parochianen 
inspireren tot de drievoudige zending van 
de Kerk: vieren, leren en dienen.

STRIP OVER LAURENTIUS
“De rondreis van Laurentius laat zien 
dat we samen voor dezelfde opdracht 
en missie staan”, zegt de Leidse 
pastoor Jeroen Smith. “Wanneer een 
parochie het beeld ontvangt, staat die 
periode nadrukkelijk in het teken van 
de missionaire roeping van de Kerk. 
Want het gaat niet alleen om een mooi 
moment op zondag”, aldus pastoor 
Smith. “We willen dat parochies in die 
dagen of weken echt werk maken van 
liturgie, catechese én diaconie.” 

Ter ondersteuning ontvangen parochies 
een map met concrete suggesties. Voor 
kinderen en jongeren is er een strip 
over de laatste dagen van de heilige 
Laurentius, die uitnodigt tot gesprek. 
Ook is er een kleurplatenwedstrijd. 
Pastorale teams vinden in de map 

achtergrondinformatie en werkvormen 
om activiteiten rondom de estafette 
te bedenken. Daarnaast worden 
voorbeelden aangereikt voor diaconale 
activiteiten: parochiemaaltijden, 
inzamelingsacties of het openstellen 
van de kerk waarbij mensen persoonlijk 
worden uitgenodigd om een kaarsje 
te komen branden. Zo krijgt de 
jubileumviering een concreet gezicht in 
het dagelijks kerkelijk leven.

BLOEMENWEELDE 
In Leiden wordt een dag na de 
opening van het jubileumjaar tijdens 
Maria Lichtmis het beeld in processie 
meegedragen en bij het altaar geplaatst. 
De Indonesische zusters in de 
parochie zorgen voor een uitbundige 
bloemenhulde rondom het beeld. “Het 
was zó mooi”, vertelt pastoor Smith, 
“dat we het beeld een week lang in die 
bloemenweelde hebben laten staan.”
Wat kan Laurentius betekenen voor chris-
tenen van vandaag? “Hij herinnert ons 
eraan dat we Christus niet alleen binnen 
het kerkgebouw moeten zoeken”, zegt 

Met Laurentius door het bisdom
In 2026 viert het bisdom Rotterdam zijn 70-jarig bestaan (1956–2026).
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Gezinscatechese in De Goede Herder kerk in Leiden. In de eucharistieviering stelden enkele kinderen zich voor als eerste communicanten.



Met Laurentius door het bisdom
Smith. “Niet alleen in de liturgie, cateche-
se of diaconie, maar in heel ons doen en 
laten. Evangeliseren vormt onszelf. Het 
evangelie, de band met Christus moet als 
het ware in heel onze persoon zichtbaar 
worden.” De pastoor vervolgt: “Laurentius 
belichaamt op bijzondere wijze de drie-
voudige zending van de Kerk. Als diaken 
diende hij aan het altaar, verkondigde 
hij het evangelie en had hij zorg voor de 
armen. In zijn martelaarschap komen die 
lijnen samen: een leven dat volledig gave 
werd. Dat is verkondiging bij uitstek.”

Ondertussen is er gezinscatechese 
in De Goede Herder kerk in Leiden. 
In drie groepjes leren de kinderen 
van verschillende leeftijden over het 
katholieke geloof. Aansluitend is er 
een viering waarbij het beeld van 
Laurentius naar voren wordt gedragen. 
Vijf kinderen stellen zich voor als eerste 
communicanten. Laurentius is de stille 
getuige van hun eerste stappen op weg 
naar het altaar van de Heer.

LANGS ALLE LOCATIES 
Daarna reist het beeld verder. In 
Den Haag wordt het ontvangen 

door de Blauwe Zusters in de kerk 
H. Antonius van Padua (Boskant). 
Tijdens Tour of Faith, de maandelijkse 
jongerenbijeenkomst met de bisschop, 
krijgt het beeld een plaats voorin de 
kerk. Zo verbindt de estafette generaties: 
van kinderen tot jongeren en ouderen. 
De kleinere beeldjes, die beschikbaar 
zijn voor geïnteresseerden, staan in het 
winkeltje bij de kapel van de zusters.

Ook in de H. Theresia van Ávila parochie 
in Dordrecht wordt de komst van het 
beeld zorgvuldig voorbereid. Een ding 
staat vast: het beeld zal worden ontvan-
gen tijdens een parochiebrede eucharis-
tieviering waarin geloofsleerlingen en 
vormelingen zich voorstellen. Diezelfde 
dag vindt er een doop plaats, gevolgd 
door een gezamenlijke lunch en een pro-
gramma rond de Vastenactie.

DIACONIE EN CATECHESE
“In de weken erna is het beeld aanwezig 
bij de doordeweekse vieringen in alle  
zes de locaties”, aldus pastor Sander  
Verschuur. “Denk daarbij aan een  
diaconale ontmoeting in het Diakonaal 
Aandachtscentrum, een catechese- 
bijeenkomst rond de H. Laurentius en  
diaconie in deze tijd en ook staat Laurentius  
ons bij in een bijeenkomst rond rouw  
in de breedste zin van het woord.”

Ook zal het beeld van de diaken bij 
diverse vastenmaaltijden aanwezig zijn. 
Daarbij staat er een heuse Laurentius-
maaltijd op de planning. Verschuur: “Dit 
is een maaltijd georganiseerd door de 
PCI voor mensen die wij ook regelmatig 
van voedselpakketten voorzien. Zo 
hopen wij, in de geest van Laurentius, de 
estafette een mooie invulling te geven.”  
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Door Celine Timmerman

Waar is Laurentius nu? 
Scan de QR-code en bekijk het schema van de estafette en  
de inspiratiemap op bisdomrotterdam.nl/jubileum-2026

Beelden: Guus Schoonewille


