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Onderzoek
je roeping

Denk je na over het priesterschap of het diaconaat?

In het bisdom Rotterdam worden mannen gevormd die
zich als priester of diaken willen toewijden aan God en

het kerkelijk dienstwerk. Vronesteyn begeleidt hen op
die weg. Misschien is die weg ook voor jou.

Priester of diaken in
het bisdom Rotterdam

Vronesteyn is de opleiding voor
priesters en diakens van het bisdom
Rotterdam. De opleiding bereidt je voor
op het werk als priester of diaken in
parochies in het bisdom.

Het bisdom is een geheel en wordt
opgebouwd door de verschillende
parochies. In het bisdom staat de
verbondenheid met de bisschop en
de opbouw van het geloofsleven in
de parochies centraal.

Priesters en diakens zijn naaste
medewerkers van de bisschop. Zjj
zetten zich samen in voor de missie
van de Kerk: vieren (liturgie en gebed),
leren (catechese en geloofsgesprek)
en dienen (caritas en diaconie).

Een priester of diaken van het bisdom
wordt gewijd door de bisschop. Bij de
wijding leggen priesters beloften af
die zij elk jaar opnieuw bevestigen.
Dat gebeurt in de chrismamis.

Een priester belooft bij zijn wijding:

- gehoorzaamheid en eerbied aan de
bisschop en zijn opvolgers

- ongehuwd te leven en zich toe
te wijden aan God en het kerkelijk
dienstwerk

+ het ambt trouw te vervullen door
dagelijks gebed, de verkondiging van
het evangelie, het vieren van de sacra-
menten en de zorg voor de gelovigen

Ook de diaken belooft gehoorzaamheid
aan de bisschop en trouw aan het
gebed. In het bijzonder belooft hij zich
in te zetten voor de dienst van het
Woord, de dienst van het altaar en voor
de naastenliefde: de caritas en diaconie.

De Kerk van Christus is een gemeen-
schap van geroepenen. In deze
gemeenschap roept God mannen tot
het priesterschap en het diaconaat.

Het ambt is geen voorrecht, maar een
dienst aan de gelovigen en tot opbouw
van de Kerk. Priesters en diakens helpen
de gelovigen te leven vanuit hun
doopsel. Misschien klinkt deze
roepstem ook in jouw hart.



De opleiding
via Vronesteyn

Vronesteyn is het huis van de opleiding
tot priester of diaken in het bisdom
Rotterdam.

De vorming rust op vier pijlers:

* persoonsvorming: groeien als mens

- geestelijke vorming: groeien in gebed
en je relatie met God

- intellectuele vorming: verdieping in
filosofie en theologie

+ pastorale vorming: leren dienen in
de parochie

Alle vier aspecten zijn nodig om een
man van God te kunnen zijn in het
parochiepastoraat.

Het bisdom werkt samen met andere
bisdommen. Via Vronesteyn kun je de
opleiding volgen op seminarie Rolduc
(bisdom Roermond) of aan de TST
(Tilburg School of Catholic Theology)
via het Ariénsinstituut (aartsbisdom
Utrecht).

De priesteropleiding duurt doorgaans
zes tot zeven jaar. De diakenopleiding
duurt zes jaar. Om het ambt als diaken
goed te kunnen vervullen is een volle-
dige opleiding nodig, ook wanneer het
dienstwerk als diaken later in deeltijd
wordt gedaan.

Tijdens de jaren van studie en vorming
wordt van je verwacht dat je meedraait
in een parochie als vrijwilliger.

Je roeping onderzoeken

Roepingen tot het priesterschap en het
diaconaat zijn bijzonder, maar in zekere
zin ook “gewoon’. Ze horen erbij in de
Kerk, want God roept mensen. Hij laat
zijn Kerk niet los.

Het jaar:

+ helpt je ontdekken hoe God concrete
mensen roept

+ hoe Hij dat ook nu doet

+ hoe je daarop kunt antwoorden

Het programma omvat:
- maandelijkse bijeenkomsten

Ook in onze tijd roept Hij mannen tot het - persoonlijke begeleiding

priesterschap en het diaconaat. Moge-
lijk roept Hij ook jou. Vronesteyn wil je
helpen om te luisteren naar Gods stem.

‘Kom en zie'

Het ‘'Kom en zie'-jaar van Vronesteyn

is een jaar van onderscheiding voor
mannen van 18-45 jaar die op zoek zijn
naar hun roeping en de mogelijkheid
van het priesterschap of diaconaat
openhouden.

- gebed en geestelijke verdieping
- uitwisseling met anderen die zoeken

Het is een weg van ontmoeting, onder-
richt, uitwisseling en gebed.

Scan voor meer
informatie over

‘Kom en zie'.



https://www.bisdomrotterdam.nl/activiteiten/vronesteyn-agenda/kom-en-zie-orientatiejaar

De Oriéntatiedag

Elk jaar organiseert Vronesteyn in de
aanloop naar Roepingenzondag een
Oriéntatiedag. Daar kun je in gesprek
gaan met de bisschop, de rector en an-
deren die betrokken zijn bij de opleiding
en vorming. Je kunt je vragen stellen
en hoort hoe de diocesane roeping van
priesters en diakens in het leven van de
parochies gestalte krijgt.

Scan voor meer
informatie over

de Oriéntatiedag.

Tijdens de opleiding

Ook de jaren van studie en vorming zijn
jaren van onderscheiding. Je begint de
opleiding niet omdat je al zeker weet
dat je gewijd wordt, maar om je roeping
verder te verdiepen en te ontdekken

of je de nodige gaven en talenten hebt
om het ambt op een goede manier te
kunnen vervullen.

Wat kun je doen?

Blijft de vraag in je hart terugkomen?
Wil je er niet alleen mee blijven
rondlopen? Neem contact op met
Vronesteyn. Maak een afspraak en stel
je vragen.

- Het 'Kom en zie-jaar start in
september

- De Oriéntatiedag vindt plaats in
het voorjaar

- Een persoonlijk gesprek met de
rector kan het hele jaar door

Wil je je aanmelden voor de opleiding?
Doe dat voor 1 juli. Na aanmelding
volgt een aannameprocedure, waarin
ook een psychologisch onderzoek is
opgenomen.

Rector Broeders

Vronesteyn

Park Vronesteyn 14

2271 HS Voorburg

T 070-3873804
w.broeders@bisdomrotterdam.nl
vronesteyn.nl



https://www.bisdomrotterdam.nl/activiteiten/vronesteyn-agenda/orientatiedag-vronesteyn

Onderzoek
je roeping
samen met
Vronesteyn.

Vronesteyn

Park Vronesteyn 14
2271 HS Voorburg
T 070 - 3873804

vronesteyn.nl

Steun Vronesteyn

met een gift

via IBAN NL29 INGB 0000 3656 73
t.n.v. Centrum Vronesteyn.

Of geef eenvoudig online

op vronesteyn.nl
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