


DE KERKIS EEN NETWERKVAN LIEFDE
Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) spreekt over de Kerk als
het volk van God dat onderweg is.“Het'samen op weg zijn' [als Kerk] is
alleen mogelijk als het gebaseerd is op het gemeenschappelijk luisteren naar
het Woord en de viering van de Eucharistie” (Voorbereidingsdocument voor de bis-
schoppensynode oktober 2023). De Kerk is een netwerk van liefde.

WEVERKONDIGEN DE GEKRUISIGDE EN VERREZEN CHRISTUS
Wanneer we spreken over het Woord van God dan gaat het over de Heilige Schrift (de Bijbel) en
vooral over de persoon van Jezus Christus, het vleesgeworden Woord van God.

BRON VAN LIEFDE
Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus' Naam in de gemeenschap van de Kerk
mogen vieren. We vieren de sacramenten in kracht van de heilige Geest. Het is de Heer die ons in de
sacramenten nabij komt en aanraakt. In de vieringen van de sacramenten ontmoeten wij Jezus
zelf. De eucharistie is bron en hoogtepunt.

OPBOUW VAN EEN BESCHAVING VAN LIEFDE
Jezus zegt in het evangelie: “Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven”
(Mattedls 25, 35-36). Er zijn zeven lichamelijke werken van barmhartigheid. Paus
Franciscus heeft voorgesteld daar de zorg voor de schepping aan toe te voe-
gen. Daarnaast kent de Kerk geestelijke werken van barmhartigheid,
zoals de bedroefden troosten en voor elkaar bidden.



