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“Indien gij trouw blijft aan mijn woord, 
 zijt gij waarlijk mijn leerlingen” 

(Joh. 8, 31b) 
 

Kruisteken en begroeting 
 
Gebed 
 
Almachtige God, 
Wij danken U voor Christus onze Verlosser, die door zijn lijden, dood en verrijzenis voor ons 
de weg heeft geopend naar een eeuwig leven met U. Hij is het Woord dat vlees geworden is 
en onder ons heeft gewoond.  
De heilige Martelaren van Gorcum zijn trouw gebleven aan het getuigenis van Christus in 
woord en sacrament en zijn Christus nagevolgd tot in de dood.  
In de dagen van deze noveen bereiden we ons voor op de viering van het feest van deze 
heilige Martelaren en wij bidden U: schenk ons uw heilige Geest om ook trouw te blijven aan 
uw woord en als waarachtige leerlingen van Christus te leven en te getuigen van het 
Evangelie.    
Dat bidden wij U, op voorspraak van de heilige Martelaren van Gorcum en door Christus 
onze Heer. 
 
Korte Schriftlezing 
 
Dag 1 
In die tijd zei Jezus tot de Joden die in Hem geloofden: „Indien gij trouw blijft aan mijn woord 
zijt gij waarlijk mijn leerlingen. „Dan zult ge de waarheid kennen en de waarheid zal u vrij 
ken." Men wierp op: „Wij zijn van Abrahams geslacht en nooit iemands slaaf geweest. „Hoe 
kunt Gij dan zeggen gij zult vrij worden ?" Jezus antwoordde hun: „Voorwaar, voorwaar, Ik 
zeg u alwie zonde doet is slaaf van de zonde, en de slaaf blijft niet voor eeuwig in het huis. 
„Wie eeuwig in het huis blijft is de Zoon. „Als de Zoon u vrij maakt zult gij werkelijk vrij zijn. 
(Joh. 8, 31-36) 
 
Dag 2 
In die dagen stelde God Abraham op de proef. Hij zei tot hem: „Abraham." Abraham 
antwoordde: „Hier ben ik." God zei: „Ga met Isaak uw enige zoon die gij liefhebt, naar het 
land van de Moria, en draag hem daar op de berg die Ik u zal aanwijzen als brandoffer op." 
(Gen. 22, 1-2) 
 
Dag 3 
Daarna begaf hij zich op weg naar de plaats die God hem aangewezen had. Op de derde dag 
zag Abraham in de verte de plaats liggen. Toen zei Abraham tot zijn knechten: „Jullie blijven 



hier bij de ezel; ik ga met de jongen daarginds heen. Nadat wij ons in aanbidding 
neergebogen hebben komen wij weer terug." (Gen. 22, 3b-5) 
 
Dag 4 
Toen zei Isaak tot zijn vader Abraham:  „Vader." Hij antwoordde: „Ja, mijn zoon." Isaak zei: 
„Wij hebben wel vuur en hout maar waar is het offerdier?" Abraham antwoordde: „God zal 
zelf wel voor het offerdier zorgen, mijn zoon." En samen gingen zij verder. (Gen 22, 7-8) 
 
Dag 5 
Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes om daarmee zijn zoon de keel af te 
snijden, riep de engel van de Heer hem van uit de hemel toe: „Abraham. Abraham !" En hij 
antwoordde: „Hier ben ik." Hij zei: „Raak de jongen met geen vinger aan en doe hem niets! 
Ik weet nu dat gij God vreest     want gij hebt Mij uw enige zoon niet willen onthouden."  
Abraham keek om zich heen en bemerkte een ram die met zijn horens in het struikgewas 
vastzat.  Hij greep de ram en droeg die als brandoffer op in plaats van zijn zoon. Abraham 
noemde de plaats: de Heer zal erin voorzien; vandaar dat men nu nog zegt: Op de berg van 
de Heer zal erin voorzien worden.  
(Gen 22, 10-14)  
 
Dag 6 
Toen riep de engel van de Heer voor de tweede maal uit de hemel tot Abraham en zei „Bij 
Mijzelf heb Ik gezworen - zo spreekt de Heer – omdat gij dit gedaan hebt en Mij uw eigen 
zoon niet hebt onthouden daarom zal Ik u overvloedig zegenen  en uw nakomelingen 
talrijker maken dan de sterren aan de hemel en de zandkorrels op het strand van de zee. Uw 
nakomelingen zullen de poort van hun vijand bezitten. Door uw nakomelingen komt zegen 
over alle volken van de aarde omdat gij naar Mij hebt geluisterd." (Gen. 22, 15-18) 
 
Dag 7 
Toen Tobit eens een dode had begraven en 's nachts thuiskwam, legde hij zich, omdat hij 
onrein was, te ruste langs de muur van de binnenplaats, zonder zijn gezicht te bedekken. Hij 
had zijn ogen nog open en op een gegeven moment viel er mussendrek in. Hij kreeg witte 
vlekken op zijn ogen en werd blind. De Heer liet toe dat deze beproeving hem trof, om ons 
een voorbeeld van geduld te geven, zoals dat van de heilige man Job. Want ofschoon Tobit 
van zijn prilste jeugd af steeds godvrezend was geweest en Gods geboden had onderhouden, 
en nu met blindheid was geslagen, morde hij toch niet tegen God. (Tobit 2, 10-13) 
 
Dag 8 
Tobit bleef onwankelbaar volharden in de vreze des Heren, en God danken, alle dagen van 
zijn leven. Maar zoals de stamvorsten de zalige Job hadden gehoond,  zo werd ook Tobit 
door zijn verwanten en vrienden om zijn levenswandel bespot. (Tobit 2, 14-15a) 
 
Dag 9 
De verwanten en vrienden van Tobit zeiden hem: „Waar blijft nu je hoop, waarvoor jij 
aalmoezen hebt gegeven en begrafenissen hebt verzorgd ?" Maar Tobit berispte hen en zei:  
„Spreekt toch niet zo ; want wij zijn van het geslacht der heiligen, en wij verwachten het 
leven, dat God zal schenken aan hen, die hun trouw jegens Hem nooit breken."  (Tobit 2, 
15b-18) 



Moment stilte om de lezing te overweging 
 
Smeekgebed 
 
Laat ons bidden, 
Almachtige eeuwige God, 
U hebt de heilige Martelaren van Gorcum geroepen om trouw te blijven aan uw Zoon en zo 
te getuigen van uw liefde tot het uiterste toe.  
Zij zijn standvastig gebleven in de belijdenis van hun geloof in de Eucharistie en in hun trouw 
aan de paus. 
Heer, U weet hoe veel broeders en zusters van ons ook in deze dagen te lijden hebben onder 
vervolging en geweld vanwege hun geloof in U. Wees hen nabij, geef hen kracht en 
bescherm hen. 
Wij bidden U dat ook wij trouw mogen blijven in de beproevingen die ons levenspad kruisen. 
We bidden voor onze intenties, voor de noden van de Kerk,  van de wereld en voor onze 
persoonlijke intenties. 
 
…Een ogenblik om in stilte of hardop intenties aan God voorleggen… 
 
Onze Vader 
 
Al onze intenties vatten we samen in het gebed dat Jezus ons zelf heeft gegeven: 
Onze Vader….. 
 
Slotgebed 
 
Barmhartige God, 
Wij vragen U; luister naar ons gebed en geef ons wat wij nodig hebben op onze 
pelgrimstocht door het leven. Geef dat wij op voorspraak van de heilige Martelaren van 
Gorcum trouwe getuigen mogen zijn van uw liefde in de wereld en een teken mogen zijn van 
eenheid in geloof en geest. Dat bidden we U, in kracht van de heilige Geest en door Christus, 
onze Heer. Amen. 
 
Lofprijzing 
 
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Zegen 
 
Afsluiting  
 
Heilige Martelaren van Gorcum, bidt voor ons! 
 


