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“Hoop doet bidden”



Kruisteken en begroeting

Gebed

Almachtige God, Wij danken U voor Christus onze Verlosser, die door zijn lijden, dood en
verrijzenis voor ons de weg heeft geopend naar een eeuwig leven met U. De heilige Martelaren
van Gorcum zijn trouw gebleven aan het getuigenis van Christus in woord en sacrament en zijn
Christus nagevolgd tot in de dood. Zij hebben in tijden van bedreiging, angst en pijn de moed niet
verloren, omdat de hoop op het eeuwig leven hen sterkte. In de dagen van deze noveen bereiden
we ons voor op de nationale bedevaart en de viering van het feest van deze heilige Martelaren.
Wij bidden U: schenk ons uw heilige Geest om ook de hoop niet te verliezen, maar te groeien in
geloof, hoop en liefde. Laat ons door uw genade verkondigers van de hoop zijn in de wereld. Dat
bidden wij U, op voorspraak van de heilige Martelaren van Gorcum en door Christus onze Heer.

Korte Schriftlezing

Moment stilte om de lezing te overweging

Smeekgebed
Laat ons bidden, Almachtige eeuwige God, U hebt de heilige Martelaren van Gorcum geroepen om

trouw te blijven aan uw Zoon en zo te getuigen van uw liefde tot het uiterste toe, gesterkt door de
hoop die in hen leefde. Zij zijn daardoor standvastig kunnen blijven in de belijdenis van hun geloof
in de Eucharistie en in hun trouw aan de paus. Heer, U weet hoe veel broeders en zusters van ons
ook in deze dagen te lijden hebben onder vervolging en geweld vanwege hun geloof in U. Wees
hen nabij, geef hen kracht en bescherm hen. Wij bidden U dat ook wij trouw mogen blijven in de
beproevingen die ons levenspad kruisen. We bidden voor onze intenties, voor de noden van de
Kerk, van de wereld en voor onze persoonlijke intenties.

...Een ogenblik om in stilte of hardop intenties aan God voorleggen...

Onze Vader
Al onze intenties vatten we samen in het gebed dat Jezus ons zelf heeft gegeven:
Onze Vader.....

Slotgebed
Barmhartige God,

Wij vragen U; luister naar ons gebed en geef ons wat wij nodig hebben om als pelgrims van hoop
door het leven te gaan. Geef dat wij op voorspraak van de heilige Martelaren van Gorcum trouwe
getuigen mogen zijn van uw liefde in de wereld en een teken mogen zijn van eenheid in geloof en
geest. Dat bidden we U, in kracht van de heilige Geest en door Christus, onze Heer. Amen.

Lofprijzing
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de
eeuwen der eeuwen. Amen.

Zegen

Afsluiting
Heilige Martelaren van Gorcum, bidt voor ons!



Schriftlezingen van de noveen:

Dag 1 - Pastoor Jack Glas

Geluk bleef verre van mij, wat welstand is wist ik niet meer. Mijn hoop op de Heer blijkt vervlogen,
ik leef zonder hoop. Ik denk aan mijn nood en ellende, dit vergiftigt mijn leven. Ik blijf er aldoor
aan denken, het weegt op mij als een last. (Klaagliederen 3, 17-20)

Dag 2 - Broeder Joachim Oude Vrielink ofm

Ik prent mij desondanks in - dat geeft mij hoop - zonder einde is de genade des Heren,
onuitputtelijk is zijn erbarmen. Uw grote trouw is  iedere morgen weer nieuw. Ik behoor aan de
Heer, zegt mijn hart, Hij blijft mijn hoop. Goed is de Heer voor wie hoopt, voor iedereen die hem
zoekt. Goed is het, in stilte, op redding van de Heer te wachten. (Klaagliederen 3, 20-26)

Dag 3 - Diaken Iwan Osseweijer

Want dit zegt de Heer: Eerst nadat de zeventig jaar van Babel voorbij zijn, trek Ik mij uw lot weer
aan; lk vervul de belofte die Ik u deed en breng u terug naar deze plaats. lk ken de plannen die Ik
met u heb: ze hebben uw heil op het oog, niet uw onheil, en bereiden u een hoopvolle toekomst.
Als ge Mij aanroept en tot Mij bidt, zal Ik u verhoren. Als ge Mij zoekt, met heel uw hart zoekt, zult
ge Mij vinden. Dan laat Ik Mij vinden - godsspraak van de Heer -. (Jeremia 29, 10-14)

Dag 4 - Pastoor Jack Glas

In mijn neerslachtigheid denk ik aan U in het Jordaanland, op de heuvels bij de Hermon; Daar
roept de ene bergbeek tot de ander met het geklater van een waterval: zo valt ook over mij uw
stortvloed neer. Bij dag verleent de Heer mij zijn genade. En in de nacht prijs ik de God die leven
geeft. Ik zal Hem zeggen: ‘Gij, mijn Rots, vergeet Ge mij? Waarom dan loop ik treurig rond, door
vijanden gekweld?’ De hoon van mijn bestrijders pijnigt mijn gebeente, want aldoor vragen zij:
‘Waar is uw God?’ Waarom zijt gij bedroefd, mijn ziel, waarom opstandig? vertrouw op God, eens
zal ik Hem weer loven, mijn Redder en mijn God. (Psalm 42, 7-12)

Dag 5 - Broeder Joachim Oude Vrielink ofm

Gerechtvaardigd door het geloof, leven wij in vrede met God door Jezus Christus onze Heer. Hijis
het, die ons door het geloof de toegang heeft ontsloten tot die genade waarin wij staan; door Hem
ook mogen wij ons beroemen op onze hoop op de heerlijkheid Gods. Meer nog, wij zijn zelfs trots
op onze beproevingen, in het besef dat verdrukking leidt tot volharding, volharding tot beproefde
deugd en deze weer tot hoop. En de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart
uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken. Want Christus is voor goddelozen
gestorven op de gestelde tijd, toen wij zelf nog geheel hulpeloos waren. Niet licht zal iemand zijn
leven geven voor een rechtvaardige, al zou misschien iemand de moed hebben te sterven voor
een goed mens. (Romeinen 5, 1-7)

Dag 6 - Diaken Iwan Osseweijer

Wee mij! Want het is met mij zoals wanneer de oogst voorbij is, de nalezing van de wijnoogst
gedaan is: er blijft geen druif meer om te eten, zelfs geen vroege vijg voor mijn keel. De vrome is
uit het land verdwenen, een rechtschapen man is er niet meer te vinden; allen loeren op bloed en
maken jacht op hun broeders. Hun handen zijn een boosaardig vangnet; de vorst stelt eisen om
zijn plicht te doen; om recht te spreken laat zich de rechter betalen; de machthebber zegt wat zijn
hebzucht hem ingeeft. Alles wordt verdraaid. De goede onder hen is nog een distel, de
rechtschapene is erger dan een dorenhaag. De dag, door uw wachters aangekondigd, de dag van
uw straf is gekomen. Nu begint voor hen de ontzetting. Vertrouw uw buurman niet, verlaat u niet




op een vriend en bewaak de poort van uw mond voor de vrouw, die rust in uw armen. Ja, de zoon
verslijt zijn vader voor een dwaas, de dochter verzet zich tegen haar moeder, de schoondochter
tegen haar schoonmoeder; iemands huisgenoten zijn zijn vijanden. |k daarentegen blijf wakend
uitzien naar Jahwe, blijf hopen op de God die mij zal redden: mijn God zal mij verhoren! Maak u
maar niet vrolijk over mij, gij die mij vijandig zijt: al ben Ik gevallen, ik sta weer op; al zit ik in het
duister, Jahwe blijft mijn licht. (Micha 7, 1-8)

Dag 7 - Pastoor Jack Glas

De liefde vergaat nimmer. De gave der profetie zal verdwijnen, tongen zullen verstommen, de
kennis zal een einde nemen. Want ons kennen is stukwerk en stukwerk ons profeteren. Maar
wanneer het volmaakte komt, heeft het onvolmaakte afgedaan. Toen ik een kind was, sprak ik als
een kind, voelde ik als een kind, dacht ik als een kind; nu ik man geworden ben, heb ik het
kinderlijke afgelegd. Thans zien wij in een spiegel, onduidelijk, maar dan van aangezicht tot
aangezicht. Thans ken ik slechts ten dele, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben.
Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, de grote drie; maar de liefde is de grootste. (1 Korinthe
13, 8-13)

Dag 8 - Broeder Joachim Oude Vrielink ofm

Wij die bij de sterken horen, hebben de plicht de gevoeligheid van de zwakken te ontzien, zonder
rekening te houden met onszelf. Laat ieder van ons bedacht zijn op het welzijn en de stichting van
zijn naaste. Ook Christus heeft geen rekening gehouden met zichzelf. Hij heeft het woord van de
Schrift vervuld: De smaad van hen die U smaden is op Mij neergekomen. Want alles wat eertijds is
opgeschreven, werd opgetekend tot onze lering, opdat wij door de volharding en de vertroosting
die wij putten uit de Schrift in hoop zouden leven. God, die de volharding en de vertroosting
schenkt, verlene u ook eensgezindheid in de geest van Christus Jezus, opdat gij €én van hart en uit
één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus moogt verheerlijken. (Romeinen 15, 1-6)

Dag 9 - Diaken Iwan Osseweijer

Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote barmhartigheid deed
herboren worden tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Een
onvergankelijke, onbederfelijke, onaantastbare erfenis is voor u weggelegd in de hemel. In Gods
kracht geborgen door het geloof, wacht gij op het heil, dat al gereed ligt om op het eind van de tijd
geopenbaard te worden. Dan zult gij juichen, ook al hebt gij nu, als het zo moet zijn, voor een
korte tijd te lijden onder allerlei beproevingen. Die dienen om de deugdelijkheid van uw geloof te
bewijzen, dat zoveel kostbaarder is dan vergankelijk goud, dat toch ook door het vuur gelouterd
wordt. Dan zal, wanneer Jezus Christus zich openbaart, lof, heerlijkheid en eer uw deel zijn. (1
Petrus 1, 3-7)




