Maak uw eigen folder
‘Nalaten aan uw parochie’

1 Plaats hier uw logo. Lever dit bestand aan als vectorbestand (.ai,
.eps of .pdf). Mocht dit niet mogelijk zijn dan een hogeresolutiebe-
stand (.psd, .tif of .jpg) op witte achtergrond. Internetbestanden zijn
niet bruikbaar.

Plaats hier uw tekst als parochie (5 tot 8 woorden voor de titel en

3 ongeveer 230 woorden voor de kadertekst). Hierin roept u mensen
op om na te denken over nalaten aan de parochie. Alle adviezen van
de actie Kerkbalans gelden ook hier: vraag een bijdrage voor het
doel waar u zich als parochie voor inzet. Welk (maatschappelijk)
probleem ziet u? Hoe draagt u als parochie bij aan een oplossing?
Wat kunnen mensen concreet doen om de parochie daarbij te hel-

4 pen? De pastoor kan deze tekst ondertekenen. Plaats zijn foto erbij
om het persoonlijk te maken.

5 Plaats hier eventueel een eigen foto (verhouding 3:2 met minimale
resolutie van 750x500 pixels). Hoe groter, hoe beter. Internetfoto’s
zijn veelal niet geschikt.

g Plaats hier een eigen slotzin, motto of oproep met daaronder de
gegevens om met de parochie in contact te komen.

7 Plaats hier de credits van de fotograaf. Let erop dat niet alleen de
fotograaf toestemming geeft voor gebruik van de foto, maar dat
ook toestemming benodigd is van de personen op de foto wanneer
deze duidelijk individueel zijn te onderscheiden. Leg deze toestem-
ming schriftelijk vast.

Contact
Wilt u uw folder met eigen gegevens aanpassen, neem dan contact op
met de Kerkbalansconsulenten.

Wat en hoe wilt u nalaten?

U heeft waarschijnlijk ook een idee over
welke familieleden of vrienden u in

uw testament wilt benoemen. En dat
kunnen daarnaast ook goede doelen of
organisaties zijn. Zo zou ook uw parochie
in aanmerking kunnen komen voor (een
deel van) uw nalatenschap. Het is daarbij
mogelijk om de nalatenschap specifiek
toe te wijzen aan zaken binnen uw kerk
die u een warm hart toedraagt. Er zijn
twee manieren om uw nalatenschap te
verdelen: via een legaat of via een erfstel-
ling. Een legaat is een vaste som geld of
een bepaald goed. Een erfstelling is een
percentage van uw nalatenschap. Mocht
uuw parochie willen betrekken in uw
nalatenschap, dan behoort zowel een le-
gaatals erfstelling tot de mogelijkheden.
De volgende stap is dat u een executeur
benoemt, iemand die na uw overlijden
contact legt met de notaris om te zorgen
dat de zaken zoals u die heeft vastgelegd
geregeld worden. Mocht u niemand in

uw omgeving kennen, dan kan de notaris
w hierbij van dienst zijn. De volgende
stap is het opstellen van uw testament
en het omzetten van al uw wensen in
juridische bepalingen. Als alles naar uw
‘wens op papier staat, ondertekent u het
officiéle testament. U krijgt hiervan een
kopie, een kopie wordt opgeslagen in de
Kluis van de notaris en opgenomen in het
Centraal Testamentenregister. Vanzelf-
sprekend is het te allen tijde mogelijk om
uw testament te wijzigen.

Neem vrijblijvend contact op

De Belastingdienst heeft het Rooms-Ka-
tholieke Kerkgenootschap én de zelfstan-
dige onderdelen daarvan aangemerkt als
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellin
gen), waardoor uw parochie is vrijgesteld
van het afdragen van erfbelasting. Dat
betekent dat het deel van uw nalaten-
schap dat u aan uw parochie wilt geven
volledig toekomt aan uw huidige en
toekomstige medeparochianen.

Nalaten aan uw parochie is het overwegen meer dan waard.

Leden van het pastoraal team of leden van het parochiebestuur
praten naar uw wens verder met u over onderwerpen als de
laatste levensfase, het aardse einde en/of uw nalatenschap.
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Wat betekent uw parochie voor u?
Waarom is de kerk voor iemand belang-
rijk? Waarom is de kerk voor u belangrijk?
Omdat mensen zoals u hechten aan de voor
rooms-katholieken zo vertrouwde tradi-
ties, rituelen en sacramenten die passen
bij het leven in de parochie, uw parochie.
In die vertrouwde kerk vindt u inspiratie,
bent u wellicht getrouwd, zijn uw kinde-
ren gedoopt en hebben ze de eerste heilige
Communie gedaan en het Vormsel. De vele

Ti en hten zetten zich

betrokken in voor de boodschap van naas-
tenliefde, dichtbij en ver weg. Tegenwoordig
is de kerk niet voor iedereen een automatis-
me, maar er zijn gelukkig veel medeparo-
chianen die er voor elkaar en voor anderen
willen zijn. U bent een van hen en draagt
uw kerk een warm hart toe.

Traditie verdient een toekomst

Hoe hoopgevend is het als uw kerk, onze kerk,
een plek kan zijn en blijven waar parochia-
nen - jong en oud - in volle overtuiging hun
geloof kunnen belijden en elkaar tot steun
kunnen zijn. Elkaar vasthouden in het geloof
en de hoop dat mensen bewust kiezen voor
het rooms-katholieke gedachtengoed, dat
ouder s dan gisteren of vandaag. De tradi-
tie verdient een vervolg in de toekomst. Uw
financiéle steun daarbij is de parochie zeer
welkom. En misschien is dat wel een steun in
de vorm van een nalatenschap.

Wat wilt of kunt u nalaten?

Het zou kunnen dat u een specifieke wens
heeft voor de bestemming van (een deel) van
uw nalatenschap. Misschien is de parochie,
uw parochie, wel een deel van die bestem-
ming. Misschien weet u niet hoe hiermee

om te gaan en heeft u behoefte hierover eens
van gedachten te wisselen met iemand uit
de parochie, bijvoorbeeld een van de leden
van het pastoraal team of iemand uit het
parochiebestuur. De parochie kan u helpen
de doelstelling van uw nalatenschap zo te
omschrijven dat ook bij eventuele wijzigende
omstandigheden in de toekomst uw bijdrage
20 goed mogelijk volgens uw wensen besteed
kan worden. Met (een deel van) uw nalaten-
schap kan de parochie specifiek geholpen
worden. Alleen zo kunnen we de kerk, uw
Kerk, doorgeven aan volgende generaties.

Voorbereiden op ons aardse einde
Niemand weet wanneer ons leven hier op
aarde eindigt. Ons leven ligt in Gods hand en
na de dood zijn wij allen in afwachting van
de hereniging in de hemel. Voor die tijd kunt
uzich echter wel voorbereiden op het aardse
einde. Door bijvoorbeeld na te denken over de
wensen rond uw uitvaart en het verdelen van
uw dierbare goederen. Zaken van waarde en
geld mogen in Nederland echter alleen in een
officieel, door een notaris opgesteld testa-
ment worden toegewezen. Dat klinkt zwaar
en ingewikkeld, maar mocht u daarbij hulp
nodig hebben, dan kan dat. En u kunt zelf al
veel voorbereiden. Zoals het maken van een
overzicht van uw bezittingen. Zet alles eens
op een rijtje en vraag naar wens een notaris
om hulp.
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De Kerk is
een netwerk
van liefde

De Kerk s een netwerk van
liefde rond Christus. Voor velen is het beeld
van het netwerk van liefde iets geworden dat
inspireert en in het hart wordt bewaard. Hetis
een netwerk verbonden met Christus, waarbij
we ons geloof voeden en vieren in de liturgie en
hetverdiepen en doorgeven in de catechese.

Vanuit onze kerkgebouwen komen wij tot allerlei
vormen van naastenliefde en vrijwilligerswerk
Samen zijn we een netwerk, dat midden in de
sam g staat en dat verbindingen aangaat
met mensen met wie we op mogen trekken.

We mogen bijdragen aan een beschaving van
liefde, bijdragen aan een gemeenschap die
opbouwt in plaats van afbreekt. Dat mogen
we doen op de plek waar we wonen en actief
zijn, waar we bidden en elkaar tot steun zijn,
met de talenten die ons als persoon en als
gemeenschap zijn gegeven. Het is duidelijk dat
het Rijk van God en ook een bisdom, parochie
emeenschap niet op de landkaart te
want het begint in de harten van de

Deze folder geeft aan: nalaten aan uw parochie
is het overwegen meer dan waard. Ik
uitnodiging aan u, om na te denken o\
nalatenschap voor uw parochie, graag onder-
strepen. Want ook met een nalatenschap kunt u
bijdragen aan het netwerk van liefde.

Mgr. Van den Hende

Bisschop van Rotterdam




