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Gebed voor de slachtoffers 
van het coronavirus

Almachtige eeuwige God,

onze bijzondere beschermer bij elk gevaar,

Gij die het gelovig gebed verhoort van uw kinderen in nood,

wees in uw goedgunstigheid ons genadig;

geef, zo bidden wij U,

eeuwige rust aan de overledenen, troost aan wie treuren,

herstel aan de zieken en aan de stervenden vrede;

geef kracht aan wie zich inzetten

voor de gezondheid van hun broeders en zusters,

en de geest van wijsheid aan hen die ons met gezag besturen;

geef de moed om iedereen welwillend te benaderen,

opdat wij allen uw heilige naam mogen verheerlijken.

Door onze Heer.

Uit het misformulier ‘Ten tijde van een pandemie’.

Op 12 maart wordt in de Nederlandse kerkprovincie gebeden voor de 

slachtoffers van het coronavirus, als onderdeel van de gebedsestafette 

van de Europese bisschoppenconferenties van 17 februari (Albanië) tot 

1 april (Hongarije).



Gebed om roepingen

Vader in de hemel,

U bent dichtbij ons gekomen

in Jezus Christus uw Zoon.

In kracht van de Heilige Geest

klinkt de oproep om te geloven

in de blijde boodschap

en Jezus te volgen.

Geef ons ook in deze tijd

moed en vertrouwen

om leerlingen te zijn van uw Zoon.

Geef ons priesters

om alle gedoopten te leiden

op de weg van het evangelie.

Geef ons diakens

die met heel hun hart

in dienst staan van uw liefde.

Help ons om als leden van uw Kerk

samen te getuigen van uw Rijk

in woord en daad.

Door Christus onze Heer. Amen.

Marcus 1, 14-20; Jakobus 1, 22-23

Op 14 maart vindt de online Oriëntatiedag van Vronesteyn 

plaats voor mannen (18-45 jaar) die nadenken over de 

vraag of God hen roept tot het priesterschap of diaconaat.
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