
Initiatieven van hoop, 
onderweg met de ander

d i a c o n a l e 
a g e n d a



b r o o d
e n r o z e n

De diaconieprijs ‘Brood en Rozen’ en het Elisabeth­
certificaat zijn ontleend aan Elisabeth van Thüringen 
(1207-1231). Een legende vertelt dat zij met broden in haar 
rokken onderweg was naar arme mensen in het dorp, 
toen haar zwager haar inhaalde. De schoonfamilie was 
bang dat zij alle bezittingen aan het wegschenken was. 
Toen zij gesommeerd werd haar rokken te openen, vielen 
er geen broden uit maar prachtige rozen. De heilige 
Elisabeth van Thüringen is patrones van de caritas 
(naastenliefde). De prijs wordt uitgereikt op de zaterdag 
voor haar feestdag, 17 november.

Elisabeth van Thüringen



Dit jaar staat deze agenda en de uitreiking van de Elisabeth­
certificaten en de ‘brood en rozen-prijs’ in het teken van het Jubeljaar 
2025. In dit Heilig Jaar worden we onder meer opgeroepen om ons  
als pelgrims van hoop te verbinden met de armen. 

Pelgrims van hoop, netwerk van liefde

d i a c o n a l e 
a g e n d a

Om ons heen horen we de term 
‘zelfredzaamheid’. Dat is een 
mooi streven, maar misschien 
ook ‘gemakkelijk’ dat iedereen 
zichzelf maar moet redden. De 
apostel Jacobus zet ons in zijn 
brief op het spoor van betrokken-
heid. Als een broeder of zuster 
nauwelijks kleding heeft en bijna 
geen eten, dan zeg je (als me-
dechristen) toch niet: ‘kleed  
je warm aan en eet maar goed!’ 
Dan doe je.

Ons woord is ‘liefde’ (Caritas). 
We zijn 'onze broeders hoeder' 
(Genesis 4). De ene mens en de 
andere ontmoeten elkaar als pel-
grims. Ze helpen elkaar omdat ze 
betrokken willen zijn. Zo krijgen 
diaconie (dienen) en caritas (lief-
de) in onze parochies een gezicht 
door mensen met het hart op de 
juiste plaats die met hun handen 
en voeten het verschil willen 
maken. Op deze manier worden 
onze parochies een ‘netwerk van 
liefde’.

Netwerk van liefde



Dit project is gekozen en vanuit 
beide ordes en de Caritas van 
het bisdom (DCI) is er een 
startbedrag ter beschikking 
gesteld. ‘We begonnen met 
een eenvoudige maaltijd voor 
ongeveer 40 mensen. Het aantal 
daklozen dat er gebruik van 
maakt, is gestegen naar 75.’
Elke woensdag worden 
's ochtends na de viering 
boodschappen gedaan en in de 

middag wordt een eenvoudige 
maaltijd gekookt (bij het MOC, 
de zusters of de paters). Per 
fiets worden de maaltijden door 
de paters naar het Malieveld 
gebracht. Daar ontvangen de 
dak- en thuislozen een volledige 
maaltijd. Er wordt ook soep 
van De Soepbus uitgedeeld. De 
Noodhulp van parochie De Vier 
Evangelisten levert het brood. 

De Chinese gemeenschap heeft 
een bakfiets ter beschikking 
gesteld. Regelmatig helpen 
ze, net zoals de Indonesische 
gemeenschap, mee door vlees 
klaar te maken. 
De paters, zusters, vrijwilligers 
van de parochies en van de 

Indonesische en Chinese 
gemeenschap maken dit 
project echt iets van ‘samen’. 
Niet alleen van samen delen 
met de kwetsbare medemens, 
maar ook één van ontmoeting 
tussen de communiteiten 
en vrijwilligers van de 
verschillende gemeenschappen. 
Een mooie manier voor iedereen 
die meedoet om elkaar beter te 
leren kennen.

Wekelijkse maaltijd 
voor daklozen op  
het Malieveld
De paters van de SVD en de zusters van de SSpS 
wilden gezamenlijk een project voor medemensen 
in de marge van de samenleving opstarten. 

Samen zorg dragen voor 
medemensen in de marge

G E N O M I N E E R D E
DIACONIEPRIJS BROOD & ROZEN
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29 december 2024	 Opening Heilig Jaar in de bisdommen

1 januari 2025	 Wereldvredesdag

14 januari 2025	 Zalige Peerke Donders

15 januari 2025	 Heilige Arnold Jansen

31 januari 2025	 H. Johannes (Don) Bosco
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G E N O M I N E E R D E
DIACONIEPRIJS BROOD & ROZEN

Deze extra inzet van 
vrijwilligers is een uitkomst 
als het gaat om patiënten met 
weinig familie of vrienden, 
die een klein sociaal netwerk 
hebben. Het helpt om 
verpleegkundigen te ontlasten 
en geeft familie de mogelijkheid 
om een paar uur naar huis te 
gaan. 
Vrijwillige coördinatoren 
regelen de inzet van de 
waakmaatjes. Juist als het leven 
eindigt willen de vrijwilligers 
met een medemens op (de 
laatste) weg gaan. Naast haar/
hem zitten en waken. Het 
is een bijzondere vorm van 
vrijwilligerswerk. Er zijn voor 
iemand die sterft.

Professionele ondersteuning
Er is een goede ondersteuning 
voor de vrijwilligers geregeld. De 
dienst ‘geestelijke verzorging’ 
is betrokken in de scholing 
en ondersteuning van de 
waakmaatjes, samen met een 
medisch specialist van het

 ziekenhuis. De waakmaatjes 
krijgen een cursus voor ze 
beginnen. Ze denken na over 
wat het wil zeggen: present 
zijn in de palliatieve fase. Hoe 
wordt er vanuit de verschillende 
culturen en religies omgegaan 
met sterven? Wat gebeurt er 
medisch in het stervensproces? 
Om de zes weken verzorgt 
de geestelijke verzorging 
supervisiegesprekken voor 
de waakmaatjes en er wordt 
samengewerkt met het palliatief 
team.

Waakmaatjes in het 
Maasstad Ziekenhuis

‘Waakmaatjes’ is een project waarbij vrijwilligers 
zich in het Maasstad ziekenhuis inzetten bij de 
zorg voor patiënten in de laatste levensfase. Het 
project Waakmaatjes voor deze ‘palliatieve zorg’ is 
voortgekomen uit het ‘ilive’-onderzoeksproject dat 
het ziekenhuis samen met het Erasmus MC doet. 

Zorg voor stervenden is een 
belangrijke persoonlijke en 
maatschappelijke waarde



8 februari 2025	 H. Jozefina Bakhita

8 februari 2025	 Int. gebedsdag tegen mensenhandel 

11 februari 2025	 Werelddag van de zieken

20 februari 2025	 Int.dag vooor de sociale rechtvaardigheid
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Elkaar ontmoeten en 
leren kennen staat in de 
bijeenkomsten centraal. Zo 
bespreken we elk jaar drie 
werken van barmhartigheid. 
Een eigen plek voor de jongeren 
om elkaar te ontmoeten 
en samen te spreken over 

hun geloof. Dit project past 
helemaal binnen het parochiële 
beleidsplan. Daarin staat dienen 
voorop. Jongeren hebben een 
eigen inbreng en merken hoe je 
je geloof kunt laten zien in het 
dagelijks leven, door er te zijn 
voor de ander.

Drie werken zijn behandeld:  

�De hongerigen voeden:  
met een maaltijd klaargemaakt 
door de jongeren, voor 
alleengaande en eenzamere 
parochianen. 

De gevangen bezoeken:  
door een uitleg van Amnesty 
International en het meedoen 
aan een schrijfactie voor 
politieke gevangenen. 

�De vreemdeling herbergen:  
door een spelletjesavond voor 
‘nieuwe Woerdenaren’ in 
samenwerking met ‘House 
of Hope’ en Vluchtelingen 
Steunpunt Woerden. 

Ontdekken wat we geloven  
door te doen!

Jongeren en de Werken 
van Barmhartigheid,  
leren - denken - doen
In de Pax Christiparochie in Woerden snappen ze dat ook 
diaconale dingen geleerd mogen worden. Wat zeggen de 
werken van barmhartigheid ons nog, in deze digitale tijd en 
hoe kunnen we ze toepassen in ons eigen leven? Daarover 
gaat het tijdens de bijeenkomsten van de jongerengroep. In 
drie bijeenkomsten met jongeren wordt telkens een werk 
van barmhartigheid besproken: een inleiding met discussie. 
Daarna een link naar het heden om als laatste samen te 
komen... om te doen!

G E N O M I N E E R D E
DIACONIEPRIJS BROOD & ROZEN
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5 maart 2025	 Aswoensdag - begin Vastenactie
8 maart 2025	 Wereld vrouwendag
8 maart 2025	 H. Johannes de Deo
22 maart 2025	 Wereldwaterdag 
24 maart 2025	 H. Oscar Romero


