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Hymne voor het
Heilig Jaar 2025
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Vlamvan lief-de, hoop die ons doet le-ven, hoor ons
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lied, een lof - zang uit ons hart. Gij de
/) A \
#@- N D N—N K— 1 I\ K—
INA I IAY D] |
e
bron van vred' en eeu-wig le - ven, laat ons
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vei - lig voort - gaan aan uw hand.
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1. Al -le lan - den, vol - ke - ren en ta - len
2. Goe-de God, ge - dul-dig, vol er - bar-men,
3. On-ze o - gen zien de nieu-we mor - gen.
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1. die in nacht en duis - ter-nis ver - dwa- len,
2. toon uw trouw aan klei - nen en aan ar - men.
3. Gij komt na - der, houdt U niet ver - bor - gen,
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1. zien een licht: uw Woord komt hen be - zoe-ken.
2. Bron van hoop, Gij schept een nieu-we aar - de.
3.zendt ons uit: 'Ver - kon - digt al-ler - we-gen:
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1. Wie ge - bro-ken is, mag uw Zoon ont - moe- ten.
2.Zend uw A - dem, God, laat ons niet ver - har- den.
3. Ik ben God met u. Ga, ont-vang mijn ze- gen!'

Oorspronkelijke tekst: Pierangelo Sequeri
Nederlandse bewerking: Bas Suijkerbuijk
Muziek: Francesco Meneghello

Luister de hymne online


https://www.iubilaeum2025.va/content/dam/iubilaeum2025/inno-giubileo/Hymne-Jubeljaar-2025-nl.mp3
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Gebed voor het
Heilig Jaar 2025

V. Vader in de hemel,
moge het geloof dat U ons gegeven hebt in uw Zoon,
Jezus Christus, onze broeder,
en moge de vlam van liefde die in ons hart is ontstoken
door de Heilige Geest,
in ons de zalige hoop doen herleven op de komst
van uw Koninkrijk.

A. Heer, help ons mee te werken aan de komst van uw
Koninkrijk als pelgrims van hoop.

V. Moge uw genade ons onvermoeibaar maken
in het zaaien van evangelische zaden
die de mensheid en de kosmos van binnenuit omvormen.
Moge uw genade ons standvastig maken
in de zekere verwachting van een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde,
wanneer de machten van het kwaad zijn overwonnen,
en uw glorie voor eeuwig zal worden geopenbaard.

A. Heer, help ons mee te werken aan de komst van uw
Koninkrijk als pelgrims van hoop.

V. Moge de genade van het Jubeljaar in ons,
Pelgrims van Hoop,
een verlangen doen herleven
naar de schatten van de hemel.
Moge diezelfde genade de vreugde en vrede
van onze Verlosser
over de hele aarde verspreiden.

A. Heer, help ons mee te werken aan de komst van uw
Koninkrijk als pelgrims van hoop.

V. Aan U, onze God, te allen tijde gezegend,
zij glorie en lof in eeuwigheid.

A. Amen.

Gebed voor het Heilig Jaar "Pelgrims van hoop”
met toevoeging van respons (vetgedrukt).

Paus Franciscus zegt dat we in het Heilig Jaar niet alleen zelf pelgrims
van hoop moeten zijn, maar ook een ‘beweging van hoop' op gang
moeten brengen. De paus noemt verschillende manieren waarop wij
als christenen in beweging kunnen komen: naar armen, naar zieken,
naar jongeren en ouderen die eenzaam zijn, naar vliuchtelingen en
gevangenen. Als we de hoop door ons gebed kunnen versterken,
kunnen we ook op weg gaan om anderen in een ‘beweging van hoop'
te bemoedigen en dichter bij Christus te brengen.
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