Aandacht voor mensen
Een impulsbijeenkomst over kerkelijk bezoekwerk

Eén van de taakvelden van het kerkelijk werk is het pastoraal en diaconaal bezoekwerk.
Vanuit de parochies of andere kerkelijke instellingen, wordt een bezoek gebracht aan
mensen die onze speciale aandacht nodig hebben, zoals ouderen, zieken,(o.a.
ziekencommunie), rouwenden, gevangenen, mensen in armoede, mensen in geestelijke
nood, etc.

Voor vrijwilligers die dergelijk bezoekwerk doen, is er op zaterdag 24 januari 2026 een
impulsdag.

De volgende thema’s zullen o.a. aan de orde komen:

- Het belang van persoonlijke aandacht geven aan en present zijn bij mensen.

- Verschillende vormen van bezoekwerk.

- Omgaan met verdriet, verlies en rouw.

- Hoe doe je een pastoraal of diaconaal gesprek? Dat gaan we ook oefenen.

De begeleiders zijn
e Emile Boleij, Geestelijk verzorger in het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam en
diocesaan gedelegeerde voor het categoriaal pastoraat.
e Hein Steneker, Medewerker kerkopbouw van het bisdom en pastoraal werker
Pastoraat Oude wijken in Rotterdam-Delfshaven.

Datum en tijd
24 januari
9.30 - 16.00 uur
Voor een eenvoudige lunch wordt gezorgd

Locatie
Vronesteyn
Park Vronesteyn 14, Voorburg

Bereikbaarheid

Vronesteyn is goed bereikbaar met OV op 10 minuten loopafstand van metro/tramhalte
Leidschendam Voorburg (metrolijn E vanaf Rotterdam en Den Haag CS).

Parkeren kan in de wijk, niet op eigen terrein.

Aanmelden
Er is op 24 januari plaats voor ca. 25 deelnemers. Het is daarom van belang om u vooraf
aan te melden bij de pastorale dienstverlening via deze link, uiterlijk 18 januari 2026.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met Hein Steneker
Email h.steneker@bisdomrotterdam.nl

tel. 06-12458146

Rotterdam, 15 september 2025

+

“i", BISDOM
== ROTTERDAM



https://forms.office.com/e/tDca7fniJe

